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Colofon 
 
De Horizon wil cliënten aan het woord laten. De Horizon informeert elke 2 maanden over  onder-

werpen uit het dagelijks leven van cliënten, over ontwikkelingen binnen de Geestelijke gezond-

heidszorg en over de locaties van de GGZ Oost Brabant. Uw bijdrage is welkom.  

De redactie bepaalt wat geplaatst wordt. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden 

stukken in te korten en in vorm aan te passen. De redactie kan ook met een goed argument een 

artikel weigeren. Onder pseudoniem schrijven mag, als de naam bekend is bij de redactie.  

 

De Horizon is ook te vinden op internet onder het kopje cliënten www.ggzoostbrabant.nl  

Lever uw kopij in voor  10 november 2023 

Redactie   : Lennart van den Elsen, Ine van Wijk, Cor Vilé, Joke Lentjes, Paula Leenders 

      en  Bea van Leuken 

Redactieadres  : horizon@ggzoostbrabant.nl  

- Horizon p/a Cliëntenraad, Kluisstraat 2, 5427 EM Boekel of intern postvak 01.034 

 

Wilt u de Horizon thuis ontvangen?   Dat kan! Neem daarvoor contact met ons op. 

Drukwerk  Dekkers van Gerwen - smart printing concepts    

Verspreiding gebeurt door cliënten  die werkzaam zijn bij het Ambachtcentrum in Huize Padua. 
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Een zaterdagmiddag eind augustus, het is 28 graden,  

de zon schijnt en de mensen op het terras genieten 

met volle teugen, achter hen in de winkels staat de 

winterkleding al uitgestald, bij de spoelgoed-winkel 

merk je dat Sinterklaas in aantocht is, en bij de Hema 

vindt je het snoepgoed dat er bij hoort. Buiten op het 

plein liggen al de eerste herfstbladeren, een zater-

dagmiddag eind Augustus, de zomer die de herfst 

ontmoet. 

 

Intussen liggen de vakantiedagen  achter ons, we 

spreken en delen nog even onze ervaringen en dan 

gaat het dagelijkse leven weer zijn eigen gang, voor 

reflectie is er weinig tijd. 

  

Het eerste wat ik doe na mijn vakantie is een bezoek 

brengen aan een van de boekenkastjes in het dorp. 

Boeken gelezen in vakantietijd breng ik er naartoe en 

kijk meteen even of er nog iets ligt wat mijn aandacht 

vraagt. Vaak kom ik dan thuis met een boek waarvan 

de titel mij iets zegt, eenmaal thuis is het altijd weer 

leuk om verrast te worden.  

 

De Horizon van oktober wil de lezer ook weer ver-

rassen met vele interessante onderwerpen. In deze 

Horizon natuurlijk ook aandacht voor de herfst met 

haar mooie kleuren. Op pagina vijf laat Joke Lentjes 

de lezer op een poëtische wijze kennis maken met de 

herfst. De tekst Geleefd van Jeamène van Sinten op 

pagina zes zette mij aan om een pen ter hand te ne-

men en alle vragen af te vinken, ook benieuwd ?  

 

In ontmoetingen op pagina twaalf gaat het dit keer 

over de ik- en de jij taal, een interessant onderwerp 

in deze tijd van grensoverschrijdend gedrag. Het 

komt er op neer dat je goed voor jezelf zorgt, en als 

je meer hebt dan nodig is geef je dan ook wat aan de 

ander. Hou het heft in handen en voorkom dat de 

ander meer vraagt dan nodig is en jezelf  in een 

zwakkere positie plaatst. 

 

Op pagina 15 In gesprek: Een interview waarin 

Henk Marinussen, lid van de  Cliëntenraad. Henk 

vertelt over leven met de vele depressies die hij 

heeft doorgemaakt en zijn passie voor voetbalclub 

Ajax. Als Henk één dag zou hebben waarin hij alles 

kan doen wat hij wil gaat hij zeker vissen. 

 

De donkere dagen in aantocht zijn voor velen een 

reden om iets te gaan doen aan zelfontwikkeling. 

in deze horizon aandacht voor twee zelfhulpboe-

ken die op pagina 18/19 beschreven zijn  in de 

boekbespreking van Cor. 

 

In Tradities en symbolen op pagina 14 bespreekt 

Joke Lentjes  het prachtige verhaal van de vredes-

duif. 

 

Geniet van een weer goedverzorgde horizon, copy 

is altijd welkom, insturen voor 10 november 2023 

naar horizon@ggzoostbrabant.nl    

 

Bea van Leuken, eindredacteur 
 

 

Voorwoord 

Voor het ter perse gaan van deze Horizon  

kregen wij het droevige bericht dat ons  

redactielid Paula Leenders onverwacht is  

overleden op 12 september. Zij verzorgde al 

een paar jaar de rubriek Creatief en schreef  

gedichten. We zullen haar missen. De redactie 

wenst haar familie veel sterkte toe.  
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Huize Padua  
   

    

  Donderdag 9 november 11-11 bal 

  Dinsdag 21 november  Klein uitstapje 

  Donderdag 23 november Sinterklaasbingo 

  Donderdag 30 november Logeerhuis van de  

     Goede Sint 

   

  Donderdag 7 december  Kerstmarkt 

  Dinsdag 12 en    Kerstdiner voor 

  Donderdag 14 december vrijwilligers 

  Dinsdag 19 en 

  Donderdag 21 december Kerstdiner voor  

     Cliënten  

  Vrijdag 29 december  Oudejaarsbingo 

     met oliebollen 

 

Foto: Joke Lentjes 
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Herfst 

Nazomerzon met fluwelen gewaad en 

gouden kraag zendt haar laatste energie uit. 

Het nieuwe seizoen komt eraan: mix van okerbruin 

verweven met gevarieerd rood naar zachte ambertoetsen. 

 

Gedreven en in beweging gezet ritselen de 

grillige kleurvormen van de bladeren op mijn pad. 

Wervelend en opzwepend vallen zij van het takkengestel 

onderweg naar hun laatste rustplaats waar je even stil van wordt. 

 

Bij het aanbreken van vroege morgen verspreidt 

zich een kille wind, laaghangende mist begint te ontwaken 

terwijl de veranderlijke frisheid zal binnenstromen in ieders hart. 

De dag beleven met verlangen en weemoed, het najaar doet zijn 

intrede. 

 

Luister naar de breekbaarheid van boomverdriet tot 

de aanhoudende traandruppels van een verwachte regenval 

in het gras waar een echo weerklinkt van melodieuze herfstmuziek. 

Emoties en gevoelens in vervoering gebracht, de tijd laat diepe 

sporen na. 

 

Joke Lentjes 

Het gemakkelijkste in het leven is zijn we je bent.  

Het moeilijkste: zijn wie anderen vinden dat je moet zijn. 

 

Leo Buscaglia 

Ingezonden door Dinie Cortenbach 

 

Digimaat-

je Oss 

 
Wij vinden het 

belangrijk dat 

cliënten binnen 

GGZ zelfstandig mee kunnen doen 

in de digitale wereld. Zo kunnen zij 

blijven meedoen in de maatschap-

pij. Veel cliënten  weten niet wat 

er allemaal mogelijk is op digitaal 

gebied. Daarom bieden Claudia en 

Jo  gratis digitale hulp aan cliënten 

binnen  GGZ Oost Brabant. Digi-

taal mee kunnen doen is niet al-

leen erg belangrijk, maar ook reuze 

handig. Toch is het niet voor ieder-

een vanzelfsprekend en daarmee 

kunnen we je helpen. 

Wij helpen iedereen binnen de 

GGZ bij vragen over hun compu-

ter, laptop, tablet of smartphone.  

Bijvoorbeeld bij vragen over bellen 

via WhatsApp, het downloaden 

van apps, foto’s versturen via 

WhatsApp of email, en vragen 

over phishing mails Phishing is een 

vorm van digitale oplichting. Ook 

geven wij uitleg over de mogelijk-

heden van internet, zoals:  de wer-

king van Google maps, foto’s be-

werken, en je abonneren op leuke 

YouTube-kanalen over koken, be-

wegen of tuinieren. 

 

Om een afspraak te maken kun je 

een mail sturen naar digimaatje-

oss@gmail.com. 

Wij houden spreekuur elke woens-

dag tussen half 2 en half 4 bij de 

GGZ in de wijk in Oss. 

Misschien zien we je binnenkort.  

 

Groeten Claudia en Jo 5 
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Geleefd 
 

Heb je de wind door je haren voelen waaien? 

Heb je herfstbladeren naar beneden zien dwarrelen? 

Druppels op je gezicht gevoeld? 

Heb je de tegenwind en de storm weerstaan? 

 

Heb je in de wintermaanden door de sneeuw geploeterd? 

Ijsbloemen op de ruiten bewonderd? 

Heb je een sneeuwpop gemaakt en sneeuwballen gegooid? 

Heb je geschaatste op een dichtgevroren plas? 

 

Heb je ooit bloemen geplukt in het veld? 

De honing van de bij geproefd? 

Heb je in het lauwe water gezwommen en op het strand 

aan zee gelopen? 

Heb je de zoute golven over je voeten voelen spoelen en 

heb je toen schelpen geraapt? 

 

Heb je in de zomer zwaluwen zien zwieren in de blauwe 

wolkeloze hemel? 

Heb je gespeeld met een hond? 

Een poes geaaid tot ze spinde? 

Heb je ooit op een warme paardenrug gezeten? 

En een spin zijn fonkelende web zien spinnen? 

 

Heb je vaak gezongen van plezier? 

Gedanst van vreugde? 

Heb je gehuild en geweend? 

Gerouwd en losgelaten? 

Ben je verliefd geweest? 

Heb je onvoorwaardelijk liefgehad? 

Heb je leren vergeven? 

 

Heb je gelachen met vrienden? 

Ben je dronken geweest van vreugde? 

Ben je moe en bezweet geweest van het werk en heb je 

toen uitgerust? 

Ben je ontroerd geweest? 

Heb je vaak geminnekoosd? 

Heb je gehuild van vreugde en van verdriet? 

 

Heb je in de nacht vol verwondering naar de sterrenhemel 

gekeken? 

Heb je de zon zien opkomen en onder zien gaan? 

Dan kun je zeggen dat je geleefd hebt ! 

 

Ingezonden door Jeamène van Sinten 
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Werk aan de weg  
 

Ik draai soms mijn gedachten om  

kijk naar waar vandaan ik kom  

op de weg die ik ben gegaan  

zie ik alle beelden staan  

 

beelden van wie en wat ik was  

of werd geacht te zijn  

beslagen, breekbaarder dan glas  

soms te groot te vaak te klein   

 

beelden van ontmoeten  

van dingen die gebeuren  

kruisingen, soms samen op  

openen van nieuwe deuren 

 

achter mij de beelden  

vanaf hier, wie weet waarheen  

het gruis al aan de handen  

hamer, beitel, ruwe steen 

 

André Schulten 

 

Ingestuurd door Cor Vilé  

‘De steen in de weg zit los  

om jouw aandacht te krijgen’ 

 

Peter J. Gomes 

Aangeleverd door Dinie 
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Vanuit Familieraad/
naastenraad en  

Cliëntenraad  

Maak kennis met Cliëntenraadleden: Henk en  

Ramona 

 

De enthousiaste leden van de Cliëntenraad (CR) 

staan iedere dag klaar om zich in te zetten voor de 

belangen van de mensen bij ons in zorg. Ze verte-

genwoordigen de stem van al onze cliënten. Henk 

en Ramona zijn inmiddels alweer een half jaar lid 

van de raad en vertellen je er meer over.  

 

Henk Marinussen, zelf cliënt 

bij GGZ Oost Brabant, wil 

graag iets betekenen voor de 

mensen bij ons in zorg. “De 

Cliëntenraad is een belangrijke 

raad binnen de organisatie, die 

opkomt voor de belangen en 

rechten van de mensen bij ons 

in zorg. Daar wil ik graag een steentje aan bijdra-

gen.” Henk zet zich in voor de gezondheid en het 

welzijn van de cliënten en vindt empathie daarbij 

belangrijk. “Dat we oog hebben voor elkaar en el-

kaar helpen. De Cliëntenraad is een fijne groep 

mensen met veel kennis van zaken, die zich daar 

dagelijks voor inzet.” 

 

Naast Henk mocht de Cliën-

tenraad dit jaar ook Ramona 

Gruijters-Jerphanion verwel-

komen binnen de raad.  

Als cliënt van GGZ Oost Bra-

bant weet zij precies waar ze 

zich voor wil inzetten. “De stem van de cliënten is 

onmisbaar in de organisatie. Je gezien en gehoord 

voelen is belangrijk voor cliënten. Als raad leveren 

we hier een betekenisvolle bijdrage aan door de 

stem van de mensen bij ons in zorg te laten horen 

in beleidsveranderingen.” Ramona heeft zowel op 

persoonlijk als op professioneel vlak ervaring in de 

GGZ. “Dit zet ik graag in om de kwaliteit van de 

zorg te waarborgen. Maar ik neem ook de erva-

ringen van cliënten mee, deze zijn van essentieel 

belang om mee te nemen in veranderingen en 

verbeteringen.” 

Beide leden zijn erg bevlogen in het werk dat ze 

doen en zetten zich graag in om de stem van de 

cliënten naar voren te brengen. 

 

Bron: Cliëntenraad 

De natuur is prachtig 
 

De natuur is prachtig 

en zijn kleuren kloppen altijd 

de natuur geeft ons liefde 

onvoorwaardelijk 

niets terugvragend  

maar veelzeggend 

en wij  grijpen in de natuur 

en geven als excuses dat  

we op onze footprint gaan letten. 

 

Paula Leenders 

 

Foto gemaakt door Bea van Leuken 

‘Niets te doen, nergens heen te gaan,  

gewoon zijn. 

Wees gelukkig, wees als op vakantie. 

 

Swami Muktanandi 

Ingezonden door Dinie 



8  

  

KUNST 

‘Verre haven’ - geschilderd door Lennart van den Elsen 

 

Als   
 

als zich heel diep in ons  

iets omkeert op ’n dag  

wanneer de mensheid ziet  

wat zij nooit eerder zag  

als afgunst en geweld  

verand’ren in iets schoons 

dan is vanaf diezelfde dag  

geluk iets héél gewoons !    

                               

Toon Hermans  

Geloof hoop en liefde 
 

Geloof hoop en liefde,  

wist je dat er in het begin vier woorden waren, 

eentje die er niet bij stond is geluk,  

en zo hebben we alles bij  elkaar  

om wanneer nodig de ander  

een klein lichtje in een donkere tijd  

toe te wensen. 

                                          

Tekst Cor Vilé   
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Grutvaojers skrifje 16 
 

Grootvaders schriftje, met spreekwoorden, rijmsels en gezegdes en andere 

markante uitspraken. Uit het Brabants vertaald: 

 

Vader tegen zijn hevig verliefde zoon:  

“Jonge van ’n skon toffel nie ete”. “nee”, zin de jonge… Ën van ’n lilleke nie lékker. 

  

Politiek inzicht: 

Ze praote zoveul és’t kan, ze make plan over plan.  

Ze vatte ’n bier en doen d’re plas, mat laote ’t vural zo és ’t was. 

  

Vrouwen kunne zeer veranderlijk zijn. 

Winterse nachten en vrouwengedachte, verandere 6 kirres in ’t uur. 

 

Gefrustreerde man over zijn vrouw: 

Vlug Ons vrouw zi 3 kirres per dag de waorend: 

’s mérres – Ik vuul me nie goed 

’s middes – Ik zal ’t men wel kréijge 

’s aoves – Ik ben muug en weet ni waoraf. 

  

En hij voegde er aan toe:  

D’r is mar één goei en die stó achter in de kerk. ( Mariabeeld in de kerk). 

  

Een keuze uit 2 slechte mogelijkheden: 

Wé hédde ‘r ón és ’n koe goed gif maar mi durre start d’n emmer umsló. 

  

Het is een onduidelijk en warrig verhaal.  

’t Is mén um ’t eve, of ik vur m’n bed lig of d’r neve. 

 

Elk gezin wordt geconfronteerd met zijn eigen leed en ellende.  

Elk haus hi z’n kraus, de kléin van hout, de grote van goud. 

 

Irritant storend lawaai. 

’t Ging te keer ‘s ’n neukend geraamte in ’n blékke dakgeut. 

  

Definitie van een ambtenaar.  

’nen Ambtenaar is iemes die vur iedere oplossing wel 20 probleme kan bedenke. 

 

Levensles. 

’t Leve is net ’n neus, ge moet ‘r úithaole wet’t in zit. 

  

Opmerking over iemand die er niet zo knap uitziet.  

És die gistere nog knap waar, dan hi ze tenacht veul geleeje. 

 

Aangeleverd door: Joke Lentjes 
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door Ine van Wijk 

Paddenstoelenterrine 

met ham 

 

Voorgerecht 4 pers. 

Ca. 30 min. + 2 uur koe-

len + 30 min. rusten 

 

Ingrediënten: 

2 blaadjes gelatine - 1 liter groentebouillon (van tablet) 

of 1 liter kippenbouillon (van tablet) - 300 gram ge-

mengde  paddenstoelen (schoongeveegd) - 200 gram 

gekookte ham (in dikke plakken) - 100 gram ricotta - 

1 eetlepel olie - evt. 8 blaadjes salie  

Benodigdheden: terrine (500 ml inhoud) of cakevorm 

(500 ml inhoud) – vershoudfolie - keukenpapier 

Overige tijden: 30 minuten rusttijd - 120 minuten koe-

len 

 

Bereiden: Week de gelatine in koud water. Breng de 

bouillon aan de kook en blancheer hierin de padde-

stoelen 2 minuten. Schep ze uit de bouillon, laat 

afkoelen en snijd grote paddenstoelen doormidden. 

Neem 100 ml van de bouillon uit de pan en los hier-

in de gelatine al roerend op. Bekleed de vorm met 

vershoudfolie. Bekleed de vorm daarna met de 

plakken ham en laat de ham aan de bovenkant van 

de vorm overhangen. Klop de ricotta los met de ge-

latinebouillon en breng op smaak met zout en pe-

per. Verdeel 1/3 van dit mengsel over de vorm. 

Verdeel 1/3 van de paddenstoelen hierover en druk 

goed aan. Vervolg met een tweede laag ricotta en 

paddenstoelen. Druk goed aan en maak af met de 

laatste laag ricotta en paddenstoelen. Vouw de 

overhangende ham over de vulling en dek de vorm 

af met folie. Zet de terrine minimaal 2 uur in de 

koelkast om op te stijven. Stort de terrine op een 

schaal en laat een half uur afgedekt buiten de koel-

kast op temperatuur komen. Verhit intussen de olie 

en frituur de blaadjes salie kort. Laat uitlekken op 

keukenpapier. 

Garneer de terrine met de salie en snijd in 8 plak-

ken. Lekker met geroosterd brood. 

 

Portobello-cappuccino 

 

Tussengerecht 4 pers. 

Ca. 20 min. 

 

Ingrediënten: 

20 gram gedroogde 

paddenstoelen - 1 groentebouillonblokje - 

1 theelepel boter - 1 sjalot (fijngesnipperd) - 

2 portobello ’s - 3 takjes tijm - 2 theelepels bloem - 

1 theelepel olie - evt. truffelolie - 100 milliliter room 

Benodigdheden: keukenpapier 

 

Bereiden: Week de gedroogde paddenstoelen in 

500 ml kokend water en los de bouillontablet hier-

in op. Verhit intussen de boter in een (soep)pan 

met dikke bodem en fruit hierin de sjalot circa 4 

minuten. Snijd van de portobello's 4 dunne plakjes 

en snijd de rest fijn. Voeg de fijngesneden porto-

bello en de blaadjes van 2 takjes tijm toe aan de 

sjalot en bak nog een paar minuten. Bestrooi met 

de bloem en bak kort mee. Giet de bouillon met de 

geweekte paddenstoelen erbij en breng al roerend 

aan de kook. Laat de soep circa 10 minuten zacht-

jes koken. Bak intussen de plakjes portobello in de 

olie aan beide kanten goudbruin en laat uitlekken 

op keukenpapier. Klop de room met een snufje 

zout lobbig en zet in de koelkast. Pureer de soep 

met een staafmixer helemaal glad en breng op 

smaak met peper en eventueel een paar druppels 

truffelolie. Schenk de soep in glaasjes en schep er 

een lepel room op. Garneer met de plakjes porto-

bello en de rest van de tijm. 

 

 

 

 

Koken met Ine      

https://www.boodschappen.nl/recept/groente/paddenstoelen/
https://www.boodschappen.nl/recept/zuivel/ricotta/
https://www.boodschappen.nl/recept/groente/paddenstoelen/
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Herfstpastei met  

biefstuk 

Hoofdgerecht 4 pers. 

Ca. 15 min. + 20 min. 

oventijd 

 

Ingrediënten: 

4 kogelbiefstukken (van gelijk formaat) of 4 biefstuk-

ken (van gelijk formaat) - 1 eetlepel olie - 200 gram 

gemengde  paddenstoelen (gehalveerd, schoonge-

veegd) - 1 takje rozemarijn (naaldjes) - 1 pakje diep-

vriesbladerdeeg (ontdooid) - 100 gram champignon-

paté (in 4 stukken) of 100 gram paté (in 4 stukken) - 

1 ei (losgeklopt) - 1 eetlepel maanzaad 

Benodigdheden: keukenpapier - bakplaat met bakpa-

pier 

 

Bereiden: 

Dep het vlees goed droog met keukenpapier en 

bestrooi rondom met zout en peper. Verhit de olie 

in een koekenpan op middelhoge stand en bak 

hierin de biefstukken rondom in 15 seconden per 

kant aan. Leg ze direct op een stuk keukenpapier 

om af te koelen, prik niet in het vlees. Bak de 

paddenstoelen met de rozemarijn kort om en om 

aan in het bakvet. Neem uit de pan en laat afkoe-

len. Steek of snijd uit 8 plakjes bladerdeeg zo 

groot mogelijke cirkels. Verwarm de oven voor op 

220ºC. Leg 4 cirkels deeg op de bakplaat. Leg op 

elke cirkel een stukje paté met hierop een bief-

stuk. Verdeel de paddenstoelen erover en laat 

daarbij de randen van het deeg vrij. Maal wat zout 

en peper erover. Bestrijk de randen van het deeg 

licht met water en dek af met de overige 4 deeg-

cirkels. Druk de randen goed op elkaar en bestrijk 

de pakketjes met wat ei. Steek uit de laatste 2 

deegplakjes blaadjes en plak deze vast op het ei-

laagje. Bestrijk ook de blaadjes met ei en bestrooi 

de pakketjes met maanzaad. Schuif de bakplaat zo 

laag mogelijk in de oven en bak de pakketjes in  

15-20 minuten goudgeel. Serveer direct. Lekker 

met een frisse salade. 

 

Herfst friandises 

 

Nagerecht 4 pers. 

Ca. 30 min. 

 

Ingrediënten: 

100 milliliter notenijs - 

100 gram witte chocolade (grof gehakt) - 4 amandelen 

- 4 dadels (zonder pit) - 4 gedroogde vijgen – kaneel-

poeder - 8 bitterkoekjes - glazuurstift (bakproducten) 

of 1 zakje wit glazuur - 75 gram witte marsepein - 

4 walnoten (gehalveerd) - poedersuiker 

 

Bereiden: Schep met twee lepels 4 kleine bolletjes 

van het ijs en leg op een bord in de diepvries. Ver-

warm de witte chocolade au bain-marie tot deze 

bijna gesmolten is. Neem van de warmtebron en 

roer glad. Steek de amandelen in de holtes van de 

dadels. Haal met behulp van 2 vorken de gevulde 

dadels en vijgen door de gesmolten chocolade  en 

leg ze op een bord om af te koelen. Bestuif met ka-

neelpoeder en leg 10 minuten in de koelkast om uit 

te harden. Leg de bitterkoekjes met de bolle kant 

naar boven naast elkaar en druppel er kleine stipjes 

op met het glazuur. Draai van de marsepein 4 klei-

ne balletjes en druk er aan beide kanten een wal-

noot tegen aan. 

 

Druk 2 bitterkoekjes tegen een bolletje ijs en leg ze 

op bordjes. Bestuif met wat poedersuiker. 

Verdeel de marsepein-, dadel- en vijgenbonbons 

over de bordjes. Lekker bij koffie  of thee. 

https://www.boodschappen.nl/recept/vlees/biefstuk/
https://www.boodschappen.nl/recept/groente/paddenstoelen/
https://www.boodschappen.nl/recept/zuivel/ei/
https://www.boodschappen.nl/recept/chocolade/
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De Ik-Taal                                                                              

In een jij-of-ik wereld bestaat de klus eruit genoeg te krij-

gen en als ik meer krijg dan ik nodig heb, geef ik wat aan 

jou, maar nooit en te nimmer zal ik jou die macht schen-

ken om het te pakken. 

Deze uitspraak is van Ria die mij dit vertelde in een 

leesclubje waar ik jaren geleden deel van uit maakte. 

Haar verhaal lijkt mij heel actueel. Zeker met grens-

overschrijdend gedrag, iets wat we dagelijks meekrij-

gen in de media. Een methode die Ria gebruikt is de 

Ik-taal. 

Ria: In mijn vroege jeugd was schooltje spelen mijn 

favoriete spelletje. Zelfs al kleuter was ik er dol op 

om met kleurpotloden, schrijfblokken etuis, school-

borden en krijt van een klaslokaal te spelen. 

Zelfs nu is school nog steeds mijn favoriete spel.  

Ik ga graag naar cursussen en doe mee in werkgroe-

pen. Ik lees en schrijf graag. En doe graag onderzoek 

naar nieuwe dingen. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik 

met schooltje spelen de kost kan verdienen in het 

volwassenenonderwijs. Ik geef cursussen, leid werk-

groepen en organiseer groepsbijeenkomsten, zowel 

grote als kleine. Ik lees niet alleen boeken maar schrijf 

ze ook. Ik heb alle benodigde schoolspullen tot mijn 

beschikking gekregen, de droom die ik als klein meisje 

had is waarheid geworden. 

Door de jaren heen heb ik in veel werkgroepen geze-

ten en praktische sociale vaardigheden geleerd.  Op 

een van die lessen leerde ik het gebruik van de Ik-

Taal. Voordat ik in de werkgroep zat, was ik een kei in 

de Jij-Taal, compleet met uitspraken als, Jij hebt mijn 

gevoelens gekrenkt. Jij bent er nooit als ik je nodig 

heb. Jij luistert nooit terwijl ik tegen je praat en Jij 

houdt niet van me. Ik gebruikte de Jij-Taal in mijn 

persoonlijke leven en op mijn werk. Het had in mijn 

ogen bovendien alle schijn van dat iedereen dat deed. 

De cursusleidster bracht het probleem ter sprake dat 

zich voordoet bij het gebruik van de Jij-Taal, namelijk 

dat de ander in verweer gaat. Het gebruik van Jij is 

het verbale equivalent van het wijzen met de be-

schuldigende vinger naar iemand anders. Stel je eens 

voor dat iemand een vinger voor je gezicht heen 

en weer beweegt. Zo voelt het aan als je luistert 

naar iemand die het over jou heeft. Als iemand mij 

van iets beschuldigd, mij de zwarte Piet toespeelt 

dan kan ik twee dingen doen. 1) Onmiddellijk een 

emotionele muur om me heen optrekken om me 

te verdedigen, of 2) een aanval op touw zetten 

aan het adres van de beschuldiger en met een 

hoop Jij’s op de proppen komen. De reactie laat 

ons beide ellendig en defensief achter. Beide par-

tijen hebben dan verloren. 

 

De cursusleider heeft me laten zien hoe briljant 

het is om de Ik-Taal te gebruiken. In plaats dat ik 

de ander beschuldig, maak ik met deze uitspraken 

duidelijk: Ik voel me gekrenkt wanneer ik zoiets 

hoor. Of, Ik ben teleurgesteld wanneer iemand 

van wie ik houd mijn verjaardag is vergeten.  

En als ik geen feedback krijg, heb ik het gevoel 

dat mijn werk gedevalueerd wordt. Merk je het 

verschil? Ik leg nu uit hoe ik voel, wat ik ervaar en 

hoe die zaken van invloed op mij zijn, waarbij ik 

op mezelf richt en niet op de ander. Dat stelt an-

deren in staat naar mij te luisteren, omdat er geen 

sprake is van een defensieve situatie. Deze een-

voudige techniek heeft me zeer geholpen, zowel 

in mijn persoonlijke leven als op mijn werk.  

En soms ook in extreem lastige situaties.  

 

Verscheidene jaren geleden had ik een collega die 

Joost heette. We werkten samen op school en 

moesten aan dezelfde leidinggevende verant-

woording afleggen. Joost had een hoge dunk van 

zichzelf als charmeur, een onverbeterlijke versier-

der. Wanneer we samen aan het werk waren 

kwam hij vaak met suggestief commentaar en on-

gepaste grapjes. Ik negeerde die dingen omdat ik 

hem een lulletje vond. Op een dag overschreed hij 

een grens, hij ergerde zich aan mij over iets. 

Spottend geïrriteerd zei hij: Pfff, nou eens kijken 

wat er gebeurt als ik niet meer naar je lonk. Nou is 
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soenlijke wijze te behandelen. Natuurlijk was 

dat niet mijn bedoeling, zei hij. Het spijt me dat 

ik jou met mijn uitspraken een vervelend ge-

voel heb bezorgd. Het zal nooit meer gebeu-

ren. En dat laatste was ook zo. We ronden ons 

gesprek af en ik ging terug naar mijn kantoor 

en het probleem was verleden tijd. Joost was in 

staat geweest naar me te luisteren zonder een 

defensieve houding aan te nemen en ik kreeg 

wat ik wilde en hij veranderde zijn gedrag en 

hierdoor zijn wij altijd beste collega’s gebleven. 

Sindsdien heb ik de Ik-Taal in honderden situa-

ties gebruikt. Bij buren van wie een blaffende 

hond mij s ‘nachts wakker hield. Bij aannemers 

als werk kwalitatief een onvoldoende scoorde. 

En zelfs bij familieleden. Het betreft een een-

voudige zeer effectieve methode om proble-

men met anderen op te lossen. 

 

Werkt de Ik-Taal altijd 100 procent? Natuurlijk 

niet, niets werkt honderd procent als er men-

sen bij betrokken zijn. Maar het werkt wel in 

negentig procent van de gevallen. Waar het om 

gaat is dat ik voor mezelf altijd duidelijk moet 

hebben wat ik precies wil indien datgene wat ik 

wil bereiken te maken heeft met gelijk krijgen 

en dus een ander in het ongelijk stellen, waarbij 

de gevolgen me niet kunnen schelen dan zal 

alle taal voldoen. Maar als ik iemand wil veran-

deren en het de bedoeling is dat ik een pro-

bleem oplos dan vormt de Ik-Taal de juiste be-

naderingswijze. 

 

In een jij-of-ik wereld bestaat de kunst eruit ge-

noeg te krijgen, en als ik meer krijg dan ik nodig 

heb, geef ik wat aan jou, maar nooit en te nimmer 

(Vervolg op pagina 14) 

het genoeg, dacht ik beledigd bij mezelf. Wat een 

klootzak! Nu is hij te ver gegaan. In de daaropvol-

gende week dacht ik er diep over na en sprak er 

met enkele vriendinnen over. Ik wilde bij mijn baas 

niet gaan klagen over ongewenste intimiteiten en ik 

wilde er ook niet mee naar personeelszaken, maar 

een poging doen om het zelf op telossen. Ik belde 

Joost en vroeg hem of ik hem onder vier ogen kon 

spreken. Ik heb een probleem en wil graag dat je me 

helpt bij het vinden van een oplossing, zei ik tegen 

hem. En dat was absoluut waar.  

Tijdens die ontmoeting bracht ik de kwestie naar 

voren en zei: Joost ik heb een probleem met onze 

werkrelatie en wil graag jouw hulp om die kwestie 

uit de wereld te helpen. Tuurlijk, antwoorde hij gre-

tig om mij van dienst te zijn.  Datgene wat de cur-

susleider mij over de IK-Taal had geleerd paste ik 

toe. Ik haalde diep adem en begon mijn betoog. Dit 

is de situatie Joost, jij en ik moeten samenwerken 

en ik denk dat we hetzelfde willen, een werkrelatie 

die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en res-

pect. Joost knikte terwijl hij luisterde. Maar soms 

terwijl we van gedachten wisselen merk ik dingen 

op die mij niet bepaald op mijn gemak stellen, ver-

volgde ik. Ik hoor namelijk ongepaste grapjes waar-

door ik in verlegenheid word gebracht. Ik ervaar dat 

je me probeert te versieren en krijg het gevoel dat 

ik niet serieus word genomen. Zodra ik suggestief 

commentaar hoor heb ik de indruk dat ik als een 

potentieel scharreltje of een seksuele partner word 

beschouwd en niet als een vakbekwame collega. 

Kortom, terwijl wij samen aan het werk zijn voel ik 

me soms niet op mijn gemak. En dat is het pro-

bleem. Ik heb daar last van. Kun je me helpen deze 

kwestie op te lossen?  

De uitdrukking op zijn gezicht was overrompeling 

en bezorgdheid. Het spijt me verschrikkelijk, begon 

hij. Ik had geen idee dat jij dat vervelend vond.  

Ik dacht veeleer dat ik je complimentjes aan het ge-

ven was en dat je wel een beetje van flirten hield. 

Wel ik geloof ook niet dat het jouw bedoeling was 

mij in pijnlijke situaties te dirigeren, antwoordde ik. 

Soms is er sprake van een kloof tussen de intentie 

en het teweeggebrachte effect. Ik wilde hem het 

voordeel van de twijfel geven en hem zelf een ma-

nier laten bedenken om mij op een correcte, fat-
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zal ik jou de macht schenken om 

het te pakken. 

Uitspraak van Ria: 

Misschien kunnen we allemaal 

leren van deze methode ze zijn 

het proberen waard met dank 

aan Ria voor het vrijgeven van dit verhaal. 

 

De namen van Ria en Joost zijn om privacy rede-

nen gefingeerd.  

 

Joke Lentjes  

(Vervolg van pagina 13 - Ontmoetingen 35) 

Stilte 

 
Alles wat ik bedenk, boos of lief of wat dan ook 

heeft te maken met mijn manier van verwerken 

en niet interpreteren dat ik het weer fout heb 

gedaan want dat is niet aan de orde. De feiten 

zijn zo en daar heb ik het zo moeilijk mee, en 

dat is wat er is. Wat jij ook ervan vindt. Ik moet 

naar mijn gewonde kind en de waarheid onder 

ogen zien hoe moeilijk ook. Praten helpt niet. 

Als ik geen beroep doe op jullie ouderschap 

gaat het goed en dus alles kan mijn bestaan 

ontkennen. Voor jullie dan maar niet in mijn 

ogen en daarom het spreekwoord: wegwezen 

van hier. Uit mijn blikveld en nooit aankijken. 

Totale ontkenning alleen maar verdraagzaam-

heid. Nu snap ik de pijn van verdraagzaamheid. 

 
Paula 

 

Moeder Maria 
 

Even kom ik met u praten, 

Lieve Moeder wees gegroet, 

want er is zoveel Maria, 

wat ik u vertellen moet. 

 

Maar u kent mijn vreugde en zorgen, 

U weet alles wat mij deert. 

In een moederhart blijft niets verborgen, 

hoe een kind zich ook wend of keert. 

 

Help mij als er dagen zijn, 

dat de zon zich niet laat zien. 

Geef mij dan uw troost Maria, 

ook als ik het niet verdien. 

 

Graag kom ik uw zegen vragen, 

voor diegene die mij lief zijn. 

Laat geen oude wonden knagen, 

heel ze in mijn tranendal. 

 

Laat mij goed zijn voor een ander, 

laat mij mild zijn, telkens weer. 

Geef mij steeds een groot vertrouwen, 

op u, Moeder van de Heer. 

 

Gerrie van der Rijt–van Sinten 

 

Gedichtje 
 

Hij schreef een klein gedichtje  

het had niet veel om handen  

maar het had iets van een lichtje  

dat in het donker brandde 
 

                                              Toon Hermans 
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Deze keer ga ik in gesprek met Henk Marinussen, 

vader van een zoon en dochter en trotse opa van 

twee kleinkinderen. Ik heb Henk leren kennen 

door zijn lidmaatschap bij onze Cliëntenraad. Henk 

heeft een broer en een onlangs overleden zus en 

hij heeft helaas geen fijne jeugd gehad. 

 

Voor de Amsterdamse voetbalclub Ajax heeft 

Henk een grote passie, al meer dan 30 jaar heeft 

hij een seizoenkaart. Met een groepje van vijf 

vrienden gaan ze trouw naar de thuiswedstrijden 

kijken. Op mijn vraag of Henk dan met een Ajax 

voetbalshirt op de tribune zit geeft Henk aan dat 

hij alleen een sjaaltje draagt van zijn favoriete club. 

Wel is zijn auto, vooral aan de binnenkant, heel 

herkenbaar door de mini shirtjes van Ajax, een 

klein petje, klein kussentje, vaantje en noem zo 

maar op. 

Vroeger woonde Henk met zijn ouders in café ’t 

Wachthuis in de Reek. Dicht bij hun toenmalige 

huis stroomt de Hertogswetering waar hij graag 

ging vissen buiten schooltijd. Daar heeft hij één 

van zijn beste vrienden leren kennen. 

De vader van Henk was naast kastelein in ’t 

Wachthuis ook veehandelaar omdat ze niet alleen  

konden rondkomen met de inkomsten van het ca-

fé. In het café was ook een biljartclub waar Henk 

jaren lid van was. 

 

Vroeger hadden ze bij Henk thuis ook veel shetlan-

der pony’s waarmee ze naar wedstrijden/

keuringen gingen. Vanaf zijn 23e jaar heeft  Henk 

veel aan fitness krachtsport gedaan. Hij heeft daar-

in ook deelgenomen aan wedstrijden.  

 

De grootste drijfveer in het leven van Henk is zor-

gen voor mensen. Van origine is hij A-

verpleegkundige maar daarin heeft hij niet zo lang 

gewerkt omdat hij er al gauw achter kwam dat zijn 

interesse meer in de ouderenzorg lag. Vanuit dat 

werk werd zijn interesse gewerkt voor dementie, na 

het volgen van een module hierover was hij ver-

kocht en koos hij definitief voor werken met cliën-

ten met dementie. 

 

Een groot deel van zijn leven heeft Henk met de-

pressies gekampt, het duurde vaak maanden voor 

hij hier bovenop was. In totaal heeft hij 21 depres-

sies gehad. Toen Henk 19 jaar was kreeg hij zijn 

eerste depressie. Ik vraag hem of hij meestal de 

juiste hulp kreeg, we praten over 42 jaar geleden. 

Tijdens zijn tweede depressie werd Henk opgeno-

men op de PAAZ in Nijmegen, hij keek destijds op 

tegen een psychiater. Henk was niet mondig, zijn 

ouders spraken met de psychiater over Henk. Ach-

teraf is Henk boos dat het zo gegaan is in die tijd.  

Een depressie voelt hij aankomen, het voelt heel 

eng.  

(Vervolg op pagina 16) 

IN GESPREK MET 

HENK MARINUSSEN 
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Henk is nog altijd in behandeling bij GGZ in 

Uden. Daar spreekt hij wekelijks een SPV-er 

(Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) en om 

de week heeft Henk een gesprek met een psy-

choloog. Henk is al maanden bezig met G 

schema’s, dat is een preventiemiddel ter voor-

koming en in het geval van depressie om snel-

ler op te krabbelen. De oorzaak van depressies 

bij Henk is niet bekend, waarschijnlijk is dit 

door een tekort aan een bepaald stofje in zijn 

hersenen.  

Het G-schema is een oefening uit de cognitie-

ve gedragstherapie en geeft je inzicht in het 

verband tussen wat je denkt, voelt en doet. 

Op die manier kom je er ook achter welke ge-

dachten vervelende gevoelens oproepen. Ge-

dachten van het G schema zijn automatische 

gedachten die je hebt en daarnaast heb je ook 

nog alternatieve gedachten. Dit is ook huis-

werk wat Henk meekrijgt, de G staat voor ge-

beurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag en 

gevolg.  

Eén keer per jaar heeft Henk een behandel-

plan bespreking. Henk heeft onlangs nog com-

plimenten gekregen dat hij zo hard werkt om 

depressie te voorkomen. Hiervoor is een heel 

goede band met de psycholoog erg belangrijk.  

 

De moeder van Henk had alzheimer en Henk 

is 12 jaar mantelzorger voor haar geweest. Dit 

is extreem lang, meeste mensen met dementie 

overlijden meestal binnen 4 tot 5 jaar.  

Voorheen heeft Henk bij Compostella 7 jaar 

vrijwilligerswerk gedaan op de PG afdeling, 3 

jaar bij de Nieuwe Hoeven in Schaijk. Sinds 

kort heeft Henk ander vrijwilligerswerk bij 

zorgcentrum Maasland in Herpen, hij is zich 

nog aan het oriënteren wat hij daar kan bete-

kenen voor de cliënten. Bij Maasland in Her-

pen zijn mensen minder ver in het proces van 

dementie dan bij Compostella en Nieuwe 

Hoeve. 

Sinds begin van dit jaar is Henk lid van onze 

Cliëntenraad. Hij vindt het leuk, interessant en 

uitdagend werk. Dit raadswerk geeft Henk het 

(Vervolg van pagina 15, interview met Henk Marinussen) 

gevoel dat hij iet betekent binnen de maatschappij, 

de Cliëntenraad en voor de Cliëntenraad, vooral 

samen met de andere raadsleden.  

Waarin kan volgens Henk de Cliëntenraad het ver-

schil maken voor cliënten? In het opkomen voor de 

cliënten als er zaken gesignaleerd worden waarvan 

de Cliëntenraad denkt dat moet anders of niet. Niet 

alle cliënten zijn mondig genoeg om zelf hun stem 

te laten horen.  

 

Henk wordt geïnspireerd door mensen met demen-

tie, als hij ziet aan de mensen dat hij een reactie 

teweeg brengt geeft dit hem voldoening. Het is 

echter niet vanzelfsprekend dat elke bewoner een 

reactie geeft. Als hij na het vrijwilligerswerk naar 

huis gaat en een gastvrouw hem bedankt, ervaart 

hij dit als heel prettig. Elke dag is verschillend in het 

werken met dementerenden en Henk gaat nooit op 

automatische piloot naar de zorg. Hij merkt op dat 

veel verpleegkundigen dit wel doen, mede door de 

hoge werkdruk.  

 

Als lid van de Cliëntenraad voelt Henk zich gewaar-

deerd in een warm en geborgen team. Hij vindt het 

werk heel leuk en kijkt er elke keer naar uit. 

Henk heeft een brede interesse en leest graag de 

krant. Ook al is hij geen snelle lezer, toch is dit heel 

belangrijk voor hem. Henk is een rustige man, met 

heel veel geduld. Daarnaast is hij super perfectio-

nistisch aangelegd maar kan dit niet altijd zijn. Dit 

maakt dat hij op zijn tenen loopt wat vervolgens 

aanleiding kan zijn van een depressie. Heel lang 

heeft Henk een minderwaardigheidsgevoel gehad, 

vooral naar vrouwen toe. Tijdens zijn opleiding 

voor verpleegkundige was hij gestart met drie jon-

gens, twee vielen af en toen moest hij wel met 

vrouwen omgaan. Tegenwoordig heeft Henk naast 

vrienden ook vriendinnen. 

 

Eigenlijk is Henk heel onzeker maar dit probeert hij 

te compenseren door dingen zo perfect mogelijk te 

doen. 

 
(Vervolg op pagina 17) 
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Liefde is gewoon daar waar men openstaat 

en luistert naar elkaar liefde heeft geen wil 

wel de mens daarin ligt het verschil. 

 

Tekst: Cor Vilé 

  
 

       Gedicht 
   

 door  Johan Hijzelaar 

Dichter des GGZ’s  

 

Ik proef iedere emotie 

van je lippen 

terwijl je warme handen 

mij voeden met liefde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onze handen 
 

Mijn hand verdwijnt in jouw hand 

uiting van een verbondenheid 

tintelende gevoelens die stromen 

zoals toen, toen ik zei, ja voor altijd.  

 

Jouw  hand met die van mij verbonden 

ontvangen zichtbaar mijn gevoelens   

direct beantwoord naar mij verzonden 

zoals toen, toen ik zei, ik hou van jou.  

 

Jouw hand, mijn hand, onze handen 

dat gevoel bevestigd en laat stromen 

het vuur van de liefde doet branden  

zoals toen, toen ik zei, wat ik voelde.  

 

Tekst Cor Vilé  

Als ik met Henk terugkijk naar zijn leven en vraag 

of hij tevreden is over de keuzes die hij heeft ge-

maakt geef hij aan: aan de ene kant niet, aan de 

andere kant wel. Door problematiek en depressies 

heeft hij zich niet kunnen ontwikkelen. Henk heeft 

voor zijn gevoel te weinig met zijn intelligentie 

kunnen doen.  

Als ik vraag wat hij dan anders zou willen doen 

geeft hij aan graag echt een verzorgende rol te wil-

len in de dementerende zorg. Hij doet nu alles als 

vrijwilliger, behalve zorg verlenen. Hij kan het wel 

maar het mag niet als vrijwilliger. 

Als Henk één dag zou hebben waarin hij alles kan 

doen wat hij wil gaat hij zeker vissen, natuurlijk 

naar Ajax kijken en ook werken op een PG afdeling 

als verpleegkundige. 

 

Henk vindt de Horizon prettig om op papier te le-

zen en heel toegankelijk. Hij leest de stukken die 

hem aanspreken.  

Het motto van Henk: Pluk de dag. Als Henk uit een 

depressie komt geniet hij overal van. Dat doet hij 

nu nog steeds want als hij dat niet doet is het niet 

goed. Dit is dus heel belangrijk voor Henk. Geniet 

de hele dag, het kan zomaar voorbij zijn. 

 

Dank je wel Henk voor je openhartige interview. 

 

Bea van Leuken, eindredacteur Horizon 
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Boekbesprekingen 

Het boek met een wat vreemde naam is een 

zelfhulpboek geschreven door Thomas Erikson.  

Het is geen leesboek, het is een boek waarin je ont-

dekt hoe je jezelf gedraagt en hoe je communiceert. 

Wat voor invloed heeft dit op de mensen om je 

heen? Hoe gedragen en communiceren de mensen 

om je heen eigenlijk? Waarom botst het met de ene 

persoon meer dan met de andere persoon en wat 

kan je hier zelf aan doen?  

 

Omringd door idioten is een boek dat je inzicht wil 

geven in je eigen gedrag en communicatie en in dat 

van anderen.  Dat maakt het communiceren met an-

dere mensen een stuk gemakkelijker! Wanneer je 

meer inzicht hebt in iemands gedragsstijl én in die 

van jezelf kun je je manier van communiceren beter 

op de ander afstemmen. Thomas Erikson leert je om 

op praktische en eenvoudige wijze de veelgebruikte 

Disc methode die de gedragsstijlen aanduidt met 

kleuren. Dominant staat voor rood. Geel voor inspi-

rerend, groen voor stabiliteit, en blauw voor correct. 

Op basis van gedrag zijn er dus vier categorieën, de 

rode, de gele, de groen en de blauwe. Rode perso-

nen zijn goed te herkennen, iemand die snel beslis-

singen neemt, soms wat gevoelloos overkomt en 

snel actie onderneemt en wil zien.  

 

Een geel persoon is 

vooral te herkennen 

aan zijn enthousiasme, 

de positiviteit en het 

lang van stof zijn.  

Wanneer je met een 

groen persoon te maken hebt, heeft hij vooral ken-

merken zoals stabiliteit, rust en wil hij zorgen dat er 

een goede sfeer is.  

Als laatste hebben we de blauwe personen.  

Deze personen zijn wat langzamer in hun werk, 

maar wat ze doen, doen ze dan ook wel erg goed, 

ze houden dan ook erg van orde.  

Tijdens het lezen van het boek zal je merken dat je 

al snel gedrag van je collega, vriend of familielid 

herkent in een van de kleuren. Vooral bij personen 

die gedrag hebben van maar één kleur. De vele 

voorbeelden maken je het gemakkelijker om een 

persoon bij een kleur in te delen. Het komt natuur-

lijk ook voor dat een persoon gedrag van meerdere 

kleuren laat zien. Wanneer je weet welke kleuren 

bij jou horen geeft dat al snel inzicht in welke per-

soon beter bij je past of juist niet.  

Personen die een tegenovergestelde kleur in het 

schema hebben zijn een uitdagende combinatie en 

dat kan weleens voor onbegrip van beide kanten 

zorgen. Dat is juist de bedoeling, zo geeft het in-

zicht in je eigen gedrag en dat van anderen en dat 

leidt tot een betere samenwerking en communica-

tie met collega’s, vrienden en familie. 

 

Omringd door idioten is een boek dat iedereen zou 

moeten lezen, een betere wereld begint bij jezelf 

en dat is natuurlijk ook wel zo! Als je zelf leert om 

andere mensen beter te leren begrijpen, dan is dat 

al een goed begin. Misschien gaan die mensen dan 

ook wel de moeite doen om jou beter te leren be-

grijpen! Ik vond het een heel interessant boek, dat 

me echt inzicht heeft gegeven in mijn eigen gedrag 

en communicatie.  

 

Tekst Cor Vilé   
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Jouw krachtige brein 

 

In mijn verleden gaven zelfhulpboeken mij het 

juiste antwoord of de juiste richting aan, nog altijd 

zijn zelfhulpboeken voor velen een extra bron van 

informatie en inzicht. Jouw krachtige brein van  

Charlotte Labee gaat over meer grip op je leven, 

en was een tijd de nummer één van de boeken 

top tien.  

  

We zitten teveel in ons hoofd en zoeken geluk en 

gezondheid vaak buiten onszelf, terwijl in feite 

alles al in ons zelf zit. Charlotte Labee vertelt in 

haar boek hoe ze heeft geleerd haar hart te ope-

nen en naar de stem van binnen te luisteren én 

over wat dat haar gebracht heeft in haar leven. 

 

Energie zit in allerlei dingen die we in ons dage-

lijks leven heel normaal vinden. Je kunt de vibra-

ties van een gesproken woord of muziek niet zien, 

toch ontstaan die geluiden in jouw hoofd en voel 

je ze diep van binnen. Je ontvangt dus de infor-

matie van de vibraties van de energie om je heen. 

Energie zit ook in allerlei vormen in ons lichaam. 

Al onze cellen hebben energie uit voeding nodig 

om te kunnen functioneren, je organen kunnen 

niet zonder energie. Maar naast die fysiologische 

vormen van energie, zit er ook energie opgesla-

gen in het lichaam die minder tastbaar is, zoals 

patronen, gewoontes, trauma’s en ervaringen. 

Ook dat is energie: alles wat in je lijf niet zicht-

baar, maar wel voelbaar is en effect heeft.  

 

Dat is het soort energie waar Charlotte Labee in 

haar boek  over schrijft. Over gevoelens, emoties, 

ademhaling, gedachten en je levenskracht die je alle-

maal kunt zien als energieën die door je lichaam be-

wegen.  

 

Het is heel persoonlijk geschreven, als een soort 

dagboek dat je verhalend leest. De informatie is 

waar nodig wetenschappelijk onderbouwd, de bron-

nen daarvan staan achterin vermeld. Ben je nog 

enigszins nieuw in deze materie, dan is het handig 

dat er achterin ook een begrippenlijst staat. Zo kun 

je alles nog even opzoeken dat voorbij komt.  

Tussendoor staan er allerlei leuke quotes, die je 

even tot je kunt nemen, laat ze maar even bezinken. 

 

Een belangrijk onderdeel in dit boek vind ik de ma-

nier van inzicht van hoe we de patronen, gewoon-

tes, en ervaringen doorgeven aan onze volgende 

generatie zonder daar indirect bewust van te zijn, en 

wat de consequenties zijn als we doorgaan zoals we 

nu doen. Dit boek leert je ook dat anders kijken naar 

de dingen je niet alleen voor jezelf doet, maar ook 

voor de generaties na ons, laten we daarom zorgen 

voor het kantelpunt aldus Charlotte Labee.  

 

In Jouw Krachtige Brein laat Charlotte je meer dan 

ooit kennismaken met wat er zich allemaal afspeelt 

in je brein, hart en ziel. Veel plezier met het  lezen en 

vooral met het ‘anders kijken’ in een boek dat je 

meeneemt op een fascinerende reis met nieuwe po-

sitieve wendingen die je veel dichter bij je kern zal 

brengen. 

  

Open je hart, hoor de stem van binnen en luister er-

naar…  

Ik heb dat ook geleerd, daarom deze tip: Neem een 

kladblok naast dit boek en werk het boek hoofdstuk 

voor hoofdstuk door, maak aantekeningen, laat alles 

rustig binnenkomen, stapje voor stapje…   
 
Tekst Cor Vilé  
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KUNST ODAC CLARAKLOOSTER 

 

Deze kunstwerken zijn gemaakt door: 

 

1. Nicole Aarts 

2. Helma Jacobs 

 

 

 
 

1 

2 

De lachende Boeddha 
 

Kent u Hotei, het is de lachende 

Boeddha die overal als een geluks-

symbool wordt vereerd? Het bijzon-

dere is dat er van hem geen echte 

wijsheid is overgeleverd, zijn wijsheid 

was heel eenvoudig, het was lachen. 

Wanneer iemand hem vroeg, waar-

om lach je, lachte hij nog meer, zijn 

lach was zo aanstekelijk dat de mensen om hem heen hun 

levensvreugde en geluk weer terugvonden. Hij lachte 

nooit om de onhandigheid van anderen, hij lachte altijd 

om zichzelf, om alle kleine val-strikken van het leven die 

ieder van ons kunnen verrassen. Hij zag elk probleem als 

een amusante uitdaging als test om te zien hoeveel hu-

mor een mens bezit.   

 

Ingestuurd door Cor Vilé  
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Naam: Chris de Haas 

06 - 53 24 29 20 

c.dehaas@familievertrouwenspersonen.

nl 

 

Mijn naam is Chris de Haas en ik ben 

als familievertrouwenspersoon van de 

Landelijke Stichting Familievertrou-

wenspersonen aangesloten bij deze in-

stelling. Een familievertrouwensper-

soon ondersteunt naasten van ggz-

patiënten. In de nieuwe Wet verplichte 

geestelijke gezondheidszorg is het recht 

van familie en naasten op een familie-

vertrouwenspersoon opgenomen.  

Ggz-instellingen zijn daarom verplicht 

om een familievertrouwenspersoon aan 

te bieden. 

 

Ik ben familievertrouwenspersoon om-

dat ik graag opkom voor mensen die in 

de knel zitten. Ik bied houvast en steun 

in complexe situaties die vaak behoor-

lijk ingrijpend zijn.  

Als naasten mij om hulp vragen, neem 

ik de tijd voor ze. Ik focus me op hun 

verhaal. Omdat ik niet gehinderd wordt 

door de emoties die er bij naasten spe-

len, kom ik makkelijker tot de kern. 

Daarnaast ben ik rustig, geduldig en 

tactisch. Ik kijk in brede zin naar een 

situatie vanuit het perspectief van 

naasten en kan hen daarom goed ondersteunen.  

Het mooiste vind ik als ik kan bijdragen aan een bete-

re samenwerking tussen de patiënt, hulpverlening en 

naasten. 

 

Het is belangrijk dat naasten en patiënten weten dat 

er familievertrouwenspersonen zijn, want naasten zijn 

ontzettend belangrijk voor het herstelproces en ver-

dienen ook zelf ondersteuning.  

Ook als ggz-professional speel je hierin een belangrij-

ke rol: informeer patiënten en hun naasten over het 

bestaan van de familievertrouwenspersoon.  

Naasten mogen altijd contact met me opnemen via 

bovenstaande contactgegevens. 

 

Meer informatie over het werk van familievertrou-

wenspersonen? Ga naar www.lsfvp.nl. 

 

Familievertrouwenspersoon 

Chris de Haas stelt zich voor 

Herfst 
 

De zomer is alweer voorbij 

een natte tijd breekt aan 

het warme weer maakt de weg vrij 

het najaar komt eraan 

de herfst met al zijn kleurenpracht 

maar ook de storm en regen 

de zon neemt heel snel af in kracht 

en komt de wolken tegen 

de tijd zo somber, vol gemis 

maar laat ons niet vergeten 

dat deze tijd heel prachtig is 

en dat moet ieder weten 

ga erop uit en ja, geniet 

van de veelheid van kleuren 

en nee sluit nu je ogen niet 

snuif op die herfstige geuren. 

 

Willemien van Rixtel 

mailto:c.dehaas@familievertrouwenspersonen.nl
mailto:c.dehaas@familievertrouwenspersonen.nl
http://www.lsfvp.nl
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Je kan de foto´s ook ophangen in de gewone stan-

daard fotolijstjes.  

 

Hoe maak je het? 

Overwin je vliegangst en boek een ballonvaart.   

Maak zoveel foto’s als je wil. Vanuit ieder perspec-

tief en op verschillende hoogtes. Alle foto’s zijn 

mooi. Een mooi overzicht van foto’s is een over-

zicht van het proces van een luchtballon die 

‘vliegklaar’ wordt gemaakt. Van het uitrollen van 

de ballon tot het inblazen van lucht. Vooral foto’s 

van de vuurvlammen die de ballon de hoogte in-

blazen zijn en blijven een fascinerend gezicht. 

Als de foto’s ontwikkeld zijn. Ga aan de slag met 

het sorteren van de foto’s. Het inschatten van de 

grootte van de wand en hoe en waar je de foto’s 

op wil bevestigen.  

Een unieke fotowand ontstaan en je eigen kunst 

verschijnt onder je handen en voor je ogen. 

Prachtig werk heb je geleverd. Laat ons meevlie-

gen en stuur je bijdrage naar de redactie. Op de 

foto natuurlijk. 

En natuurlijk kun je ook een fotowand maken van 

andere mooie herinneringen. 
 

Groetjes, Paula 

 

 

 

Fotowand  

Vandaag tijdens het wandelen zag ik wel drie lucht-

ballonnen in de lucht, prachtig. Het herinnert mij 

aan mijn eigen ballonvaart die ik een keer cadeau 

kreeg. Een prachtig uitzicht toen ik eenmaal over 

mijn  hoogtevrees heen was. Alleen al deze over-

winning maakt de vlucht extra speciaal. Ik heb 

prachtige foto’s gemaakt van de horizon en de 

lucht om me heen. En deze herinnering gaf mij  in-

spiratie voor deze creatieve pagina. 

 

 

Wat gaan we maken?  

Een fotocollage voor in huis of tuin. Een soort foto-

wand alsof je iedere dag door de lucht vliegt. Even 

ontsnappen uit het dagelijks leven.   

 

Wat heb je nodig: 

Een fotocamera, een kleurenprinter, fotopapier en 

een schaar. Bevestigingsmateriaal. Een prikbord of 

hardboard wat je tegen de muur kan bevestigingen 

en waarop je foto´s kan bevestigen. Een boor en 

schroeven, lijmpistool of punaises om de foto´s te 

bevestigingen. 
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Ter overweging: 

Ik ben het zat  
 

Een uitspraak die niet onbelangrijk is omdat je 

daarmee jezelf iets niet toestaat, in feite neem je 

afstand van iets wat je niet toe wilt laten.  

Soms spreken we dat niet uit, en willen we er niet 

verder over nadenken omdat we anders al heel 

snel allerlei gedachten hebben, en er allerlei rede-

nen ontstaan waarom we het nu zat zijn.  

Gedachten die niet prettig kunnen zijn, die ner-

gens toe leiden, maar dus wel degelijk bestaan. 

Het heeft dan ook geen enkel nut om uit alle 

macht te doen alsof ze niet bestaan. Het is lastig 

om te gaan met gedachten waar je met een ander 

liever niet over praat. Gedachten die je liever ver-

zwijgt, gedachten die je raken, die je in de weg 

zitten en gevoelens oproepen van machteloos-

heid en jezelf schuldig voelen. Aan de andere kant 

dwing je jezelf in te houden tegenover de ander, 

die je niet wilt betrekken in jouw wereld van on-

genoegen. Een wereld waarin je,, vaak door een 

verkeerde voorstelling van zaken, je zelf in een 

isolement brengt.  

 

Door de gedachten uit te spreken en je gevoelens 

te uiten die het bij jou oproept, bevrijd je jezelf uit 

dit isolement. Het uitspreken maakt de angst 

zichtbaar die achter jouw formulering van ge-

dachten schuil gaat. Wanneer je inziet dat je uit-

ging van verkeerde veronderstellingen begrijp je 

ook dat de angst die je had onterecht was.  

Dan heeft de uitspraak, ik ben het zat, en daar-

mee je gedachten aansturen geen lading meer.  

Ik ben het zat betekent dan, dat je er even ge-

noeg van 

hebt. 

 

Tekst: 

Cor Vilé 

 
 

 

Graafwaardig adieu 
Grave stadje aan de Maas 

Graafschedijk als woonplek 

vanuit mijn schrijfkamerraam 

oogt mijn kleine wereld  

zoveel zichtbaar moois 

dat mag nooit verloren gaan 

 

paardenbloem in glad geschoren grasveld 

Franse klaver woekert tussen Engels raaigras  

blauwe regen kronkelt zich om pergola 

diep rood gekleurde klaproos kijkt je aan 

 

buddleja is de volle vlinderstruik  

druk bezocht door dagpauwoog 

wespen nestelen in houten tuinhuis 

bijen logeren in insecthotel 

 

slakken naakt of met een huisje op de rug 

sluipen rond in schemerdonker 

glij je zo lekker over uit  

als ware het smeerolie voor de voetzool 

 

moeiteloos meandert mangrovevormige  

pompoen midden in de moestuin 

leiboompjes met Gieser Wildeman 

produceren rode stoofpeer voor de weckpot 

 

mussen kwetteren in beukenhaag 

eksters kletsen op het gras 

hazen haasten over hooiland 

egels prikken erop los 

 

en de mol 

zij mollen lekker ondergronds 

verzetten zwarte grond tot molshoop 

voor jou een pijnlijk opgezette enkel 

 

welkom roemrijk Land aan de Maas 

hoeveel groter oogt  

de onbegrensde achtertuin  

heel het land van Cuijk 

is nu bereikbaar 

voor al het moois dat nooit verloren gaat 

én als literair domein voor Taal aan de Maas 

 

P. Aardemaatje 



24  

 

Rubriek: Tradities en symbolen deel 16 

De vredesduif is een inter-

nationaal symbool en 

de personificatie van vrede. 

Het is een duif met 

een olijftakje in zijn snavel. 

Bekend is de vredesduif van 

Picasso (la Paloma).  

Deze vredesduif was het alom zichtbare motief 

van de wereldvredesconferentie in Parijs in 1949.  

Het gebruik van de duif als symbool is geïnspi-

reerd door het Bijbelverhaal over Noach (Genesis 

8:8-12)  Het verwijst naar de vogel die door 

Noach werd losgelaten nadat de ark was vastgelo-

pen op de berg Ararat. De duif kwam na een zoek-

tocht teruggevlogen met een olijftakje in de sna-

vel. Dat betekende dat de aarde na de zondvloed 

weer was drooggevallen. 

 

Wat is de spirituele betekenis van een duif? 

Over de hele wereld wordt de duif beschouwd als 

een spiritueel symbool van vrede, hoop, zuiver-

heid en transformatie. 

De witte duif heeft door de geschiedenis heen 

verschillende symbolische betekenissen gehad.  

In veel culturen wordt de witte duif geassocieerd 

met vrede, zuiverheid en onschuld. Het is een uni-

verseel symbool van vreedzame communicatie en 

harmonie tussen mensen. De duif speelt ook een 

prominente rol in religieuze overtuigingen. In het 

christendom wordt de witte duif gezien als een 

symbool van de Heilige Geest en wordt vaak geas-

socieerd met de doop van Jezus. In de Griekse 

mythologie werd de duif geassocieerd met de go-

din van de liefde, Aphrodite. 

De witte duif heeft ook een symbolische beteke-

nis in de context van rouw en verlies. Het wordt 

vaak gezien als een teken van hoop en spirituele 

aanwezigheid van overleden geliefden. Mensen 

geloven dat een witte duif verschijnt als bood-

schapper van degenen die zijn overleden om 

troost en vrede te brengen aan degenen die rou-

wen. 

De spirituele betekenis van een duif tegen het 

raam kan verschillende interpretaties hebben. 

Voor sommigen wordt het gezien als een teken 

van vrede, hoop en zuiverheid. Het kan symbool 

staan voor de aanwezigheid van een geliefde die is 

overleden, en een boodschap van troost en be-

scherming brengen. Anderen geloven dat het een 

teken is van spirituele groei, een herinnering om in 

contact te blijven met je intuïtie en hogere zelf. 

Het kan ook worden gezien als een boodschap van 

begeleiding en aanmoediging om je dromen na te 

jagen. Het is belangrijk om je eigen intuïtie te vol-

gen en de betekenis te interpreteren op  je gevoel.  

 

Duiven als lovebirds 

Naast vrede symboliseert de 

duif ook liefde en genegen-

heid. Dit wordt weerspiegeld 

in het populaire beeld van 

duiven als “lovebirds”. In veel 

culturen worden duiven geas-

socieerd met romantiek en trouw.  

Ze worden vaak gebruikt als symbolen van liefde 

in literatuur, poëzie en kunst. De zachtaardige aard 

van de duif en de manier waarop ze hun partners 

trouw blijven, maken hen tot een krachtig symbool 

van liefde en toewijding. 

                

De duif als Goddelijke boodschapper  

Een andere spirituele betekenis die aan de duif 

wordt toegeschreven, is die van goddelijke bood-

schapper. Deze betekenis heeft zijn oorsprong in 

het christendom, waar de Heilige Geest vaak 

wordt afgebeeld als een duif. In het Nieuwe Testa-

ment van de Bijbel daalde de Heilige Geest als een 

duif neer op Jezus bij zijn doop, wat de goddelijke 

goedkeuring en bekrachtiging van zijn missie sym-

boliseerde. Vanwege deze associatie wordt de duif 

soms gezien als een teken van spirituele leiding en 

goddelijke interventie. Naast het christendom 

heeft de duif ook een speciale betekenis in andere 

religieuze tradities. In de islam wordt de duif bij-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Personificatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olijf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symbool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ararat_(berg)
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voorbeeld geassocieerd met de profeet Moham-

med en wordt gezien als een symbool van vrede en 

zuiverheid. In het hindoeïsme wordt de duif geas-

socieerd met de godin Lakshmi, de godin van wel-

vaart en voorspoed. 

 

De duif als teken van bescherming en veiligheid 

Voor veel mensen heeft de duif ook persoonlijke 

spirituele betekenissen. Spirituele betekenis Duif is 

voor sommigen een teken van bescherming en vei-

ligheid, terwijl anderen geloven dat het zien van 

een duif hen een boodschap van hun overleden 

geliefden brengt. De duif wordt ook vaak gezien als 

een teken van hoop, vreugde en vernieuwing. Het 

zien van een duif kan iemands geest verheffen en 

een gevoel van vrede en vreugde brengen. 

 

Praktische aspect van de Duif  

Naast de symbolische betekenissen van de duif, 

zijn er ook praktische aspecten van deze vogel die 

kunnen bijdragen aan de spirituele interpretatie. 

Duiven staan bijvoorbeeld bekend om hun naviga-

tievermogen en hun vermogen om naar huis terug 

te keren, zelfs over grote afstanden. Dit vermogen 

om de weg te vinden kan worden gezien als een 

symbool van innerlijke leiding en het vinden van je 

eigen pad in het leven. 

 

De duif in dromen 

In de wereld van dromen wordt het zien van een 

duif vaak geassocieerd met vrede, liefde en spiritu-

ele verlichting. Het kan een teken zijn dat je in har-

monie bent met jezelf en de wereld om je heen, en 

dat je op de juiste weg bent in je spirituele groei. 

Het kan ook duiden op het ontvangen van goddelij-

ke boodschappen of het ervaren van een spirituele 

ontwaking. 

 

Koester de duif  

Zoals je kan lezen heeft de duif een diepgaande 

spirituele betekenis die vele aspecten van het men-

selijk leven en de menselijke ervaring omvat. Van 

vrede en liefde tot goddelijke boodschappen en 

spirituele leiding, de duif heeft de kracht om ons te 

herinneren aan de belangrijke waarden en idealen 

die we in ons leven willen nastreven. Het waarne-

men van een duif kan een geruststellend teken zijn 

dat we op de juiste weg zijn en dat er hoop en 

vreugde in het verschiet liggen. Laten we de aan-

wezigheid van de duif in ons leven koesteren en 

eren, en ons laten inspireren door de rijke spirituele 

symboliek die deze prachtige vogel vertegenwoor-

digt.  

 

Bij sommige uitvaarten laat men een duif los  

Loslaten krijgt met een 

duif een heel concrete 

betekenisgeving. Het 

moment dat de duif 

wordt losgelaten, uit de 

mand of uit de hand, 

stijgt de ziel als het wa-

re naar de hemel. Zo laat je 

iets tastbaars los dat sym-

bool staat voor iets onaan-

raakbaars. Dit kan veel 

mensen helpen in het rouw-

proces, omdat er een mo-

ment van loslaten visueel 

gemaakt wordt. Ook onze 

lijkwaden en draagbaren dragen bij aan dit proces 

van loslaten. Met het zelf inwikkelen van de overle-

dene wordt het afscheid tastbaar. 

              

In veel grote steden huppen op de pleinen en door 

de straten duiven in groten getale. Hun luide koe-

ren en de vele vogelpoep maken deze vogels tot 

hedendaags ongedierte. Vroeger had de duif een 

heel andere positie. Het was een bijzondere vogel, 

die leefde in de rotsen, maar zich makkelijk door 

mensen liet temmen. Al vroeg werd de duif het 

symbool voor de vrede, en het was de enige vogel 

die door Joden geofferd mocht worden. In de Bijbel 

lezen we verschillende keren over een duif. De eer-

ste keer dat we lezen over een duif, is in het ver-

haal van Noach. Later, in het Nieuwe Testament, 

krijgt de duif wederom een bijzondere positie. 

Wanneer Jezus gedoopt wordt, daalt een duif van-

uit de hemel op Hem neer. Wat heeft de duif te 

betekenen in deze contexten? 

(Vervolg op pagina 26) 

https://www.wikkelgoed.nl/zelf-inwikkelen/
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De duif is een symbool voor de Heilige Geest.  

De duif in het verhaal van Noach heeft dezelfde ei-

genschappen als de duif op het moment dat Jezus 

gedoopt werd. 

                 

De duiven zijn vaak gezien als het ongedierte van 

deze tijd. Misschien heb je wel duiven in je eigen 

omgeving – en in dat geval wordt de volgende vraag 

onvermijdelijk om te beantwoorden – maar kijk van-

daag uit naar een (fladderende) duif, en stel jezelf 

deze vraag: 

Zoals de duif een plek zoekt om te landen op aarde, 

zo zoekt de Geest van God een plek te landen in 

jouw leven. Is er een plaats voor de Heilige Geest in 

jouw leven? 

Zo ja: wat mooi! Wie kan je uit jouw omgeving mee- 

nemen in het leven met de Geest? 

Nee? Deel dit met een vrienden. Misschien kunnen  

jullie elkaar helpen, of kunnen jullie samen een  

zoektocht aangaan! 

 

                              Witte duiven (gedicht) 

 

Elke keer als ik de witte duiven zie geven ze mij kracht. 

De duiven op het dak of op het balkon  

of langs de gracht. 

Kon ik maar begrijpen wat ze zeggen, 

Maar ik weet het eigenlijk wel  

ze hoeven het niet uit te leggen. 

Gestuurd van boven om te troosten  

en gerust te stellen. 

Zodat het licht niet zal doven  

en ik over hun kan blijven vertellen. 
 

Joke Lentjes. 

(Vervolg van pagina 25) 

Totempaal  
 

Op Huize Padua is een kunstgroep werkzaam binnen 

het ODAC die een doorlopende expositie organiseert 

in het hoofdgebouw. 

Er is hard gewerkt in samenwerking met het Am-

bachtcentrum aan een totempaal tijdens de keramiek 

workshop. Een kleurrijk kunstwerk waar menig voorbij-

ganger door gegrepen wordt. Het kunstwerk is te vin-

den in de open ruimte bij de groene gang.  

 

Helma Swanenberg 
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Even mijmeren 
 

Ik was in mijn geboortedorp Heeze en vroeg me af  

of God bestond en ik kwam erachter dat Jezus 

leeft. Als Jezus niet was geboren en uitverkoren 

dan was er nooit geen Kerstmis geweest. Dus ook 

geen kerstboom of kerststal, geen kerstbeelden, 

geen kerstdagen met kerstliederen en kerkkoren. 

Misschien ook geen kerk en hadden we het Onze 

Vader en de Rozenkrans nooit geleerd. Er zou dan 

geen kerstdiner zijn, geen winkels vol met kerst-

spullen, maar als we dat niet hadden gehad dan 

wisten we ook niet beter. Het zou dan ook geen 

Driekoningen zijn of Aswoensdag of veertig dagen 

vastentijd. Niet biechten, geen Pasen, Pinksteren 

of andere kerkelijke feestdagen. We zouden dan 

nooit bidden in de kerk en als er geen God was 

dan was er voor mijn gevoel niks. 

Het zou wel een saaie boel zijn denk ik. Maar ik 

ben ervan overtuigd dat God echt bestaat.  

Ik ben geboren in Heeze en groeide daar op in de 

vrije natuur tussen de korenvelden en vlakbij de 

bossen. Na de oorlog toen ik mijn eerste commu-

nie had gedaan ging ik altijd met mijn broers of zus 

naar de kerk die toen nog bomvol zat met mensen. 

Ik zat altijd op de eerste rij met ook nog ooms en 

tantes erbij. We kregen catechismus les en één 

keer per maand gingen we biechten, deze biecht 

had ik dan van buiten geleerd. 

De pastoor gaf in die tijd godsdienst en zangles op 

school. De liedjes die ik toen leerde kan ik nog 

steeds uit mijn hoofd meezingen. De preekstoel 

werd nog gebruikt en er was een jongens en een 

meisjeskapel net als de scholen toen voor jongens 

en meisjes apart.  

De heilige mis werd in het 

Latijns gedaan waar ik eerst 

niks van snapte.  

Als ik nu terugkijk is er wel 

heel veel veranderd. Er zijn 

gelukkig nog wel openlucht 

missen en processies maar 

niet meer zoveel als vroeger.  

 

Riekske Eichhorn 

 

Jou vinden 
 

Het maakt niet uit wanneer je een vriendin in 

je leven tegenkomt. Het kan zijn in je jeugd, als 

je samen speelgoed deelt of ervan droomt een 

popster te worden. Of wanneer je tiener bent, 

of je weg zoekt naar volwassenheid. Tussen 

stormachtige verliefdheden door of toevallig 

als twee weduwen van een middelbare leeftijd. 

Soms komen vriendinnen zomaar op je pad en 

net op het goede moment. En soms waren ze 

er altijd al maar duurde het een tijdje voordat 

we elkaar als vriendinnen herkenden. 

We hadden elkaar gemakkelijk kunnen mislo-

pen. Dat we elkaar nooit gevonden hadden en 

iedere onze eigen weg waren gegaan. Wat een 

geluk dat dat niet is gebeurd. 

Toen we elkaar leerden kennen viel er iets op 

zijn plaats. Ik hoefde niet alles van je te weten 

om te zien dat jij een bijzondere vriendin bent, 

dat jij een belangrijke rol in mijn leven speelt. 

Nu kan ik met niet meer voorstellen dat ik jou 

niet in mijn leven heb. Ik blijf me erover verba-

zen dat wij te midden van onze familie en al die 

mensen om ons heen op de wereld vriendin-

nen zijn geworden. Met al de wegen die we 

konden inslaan, elkaar op deze manier herken-

den. Leuk om samen activiteiten te onderne-

men en ons in te zetten voor de medemens. 

 

Gerrie van der Rijt-van Sinten 

Soms ben je zo diep geraakt dat je hele ziele-

ment kraakt dan ben je verdrietig troosteloos 

en moe, dan weet je niet meer waar naar toe 

dan heb je maar een wens zo’n gesprek van 

mens tot mens. 

 

Tekst: 

Cor Vile  
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Speedy Radio 

Gerrie en Tiny Schaddelee van het koor gingen 

samen met mij op bezoek bij Radio Speedy. Dat 

is een amateurzender uit De Mortel die thuis een 

studio heeft. Je kunt Radio Speedy beluisteren 

via www.speedyradio.nl maar ook via de radio 

maar daar weet ik de frequentie niet van. Elke 

dag draaien ze leuke Nederlandse muziek en 

smartlappen.  

Tonnie van Leijsel vertelde ons er alles over. Je 

kunt ook muziekverzoekjes doen die ze dan 

draaien. Het is een heel gezellige boel daar. 

 

Rondje GGZ Oost Brabant 

Op zondag 2 juli was het rondje GGZ fietsen. Een 

tocht voor bewoners, vrijwilligers en personeel 

van GGZ Oost Brabant. Er waren 3 routes, 20, 45 

of 90 kilometer. 

Er werden een hapje, drankje en  een lekker ijsje 

aangeboden. Ons eigen groepje had een leuke 

prijs gekregen omdat we de mooiste foto hadden 

gemaakt en als prijs mochten we gaan eten bij 

McDonalds. Het was die dag mooi weer.  

 

Familiedag bij Kraanmeer 1  

Op zaterdag 8 juli was er een open inloopmiddag 

bij Kraanmeer 1 voor de contactpersonen en fa-

milieleden van de bewoners. De mensen kregen 

een rondleiding door het hele gebouw en tevens 

werd het kookeiland officieel  ‘geopend’. Bij ont-

vangst kreeg iedereen een kop koffie of thee met 

iets lekkers. Daarna waren er gezonde hapjes en 

drankjes. Vanaf 17 uur was er voor de bewoners 

en het personeel een barbecue.  

 

Fred Peters 

Een mijmering uit vervlogen tijden 
  

Er leeft een kind in mij, mijn eigen ik, een 

kind dat zich niet altijd veilig voelde, dat vaak 

gekwetst en vernederd werd. Een kind dat 

vaak diep geraakt werd in zijn wereldje, dat 

zich daarin vaak verward en alleen voelde. 

Alleen en in de veronderstelling dat een an-

der de zorg moest dragen.  

 

Eenmaal volwassen werd ik plots geconfron-

teerd met mijn eigen ik die weinig of geen 

eisen stelt. Die steeds weer zijn grenzen ver-

legt, zijn principes vooruit schuift en ze on-

derdak geeft. Daarmee ben ik nog steeds dat 

kind dat zich in de steek gelaten voelt, dat 

niet gehoord en gezien werd, dat zich maar 

aanpaste om aardig gevonden te worden.    

 

Intussen bewust geworden van het patroon 

en inzicht gekregen in de manier waarop dit 

zich onbewust afspeelt, laat ik mijn kind niet 

meer in de steek. Nu stel ik mijn eisen en 

mijn grenzen, nu ben ik een vader en een 

moeder voor mijn kind en neem ik mijn ver-

antwoordelijkheid. Ik neem mijn kind bij de 

hand en ga er voor zorgen. Het word tijd dat 

het kind weer bij me komt wonen, mijn huis 

is er nu klaar voor, ik heb het helemaal opge-

ruimd en gezuiverd.  

 

Er leeft weer een kind in mij, mijn eigen ik, 

het voelt zich nu goed, en vanaf nu staan we 

niet meer alleen. We zijn gesterkt door erva-

ringen en nieuwe inzichten, ik draag een kind 

bij me, mijn kind, en niemand die ons nog kan 

scheiden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cor Vilé  

http://www.speedyradio.nl
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Evelien Hulshof  

in gesprek met  

ervaringsdeskundige 

Martijn Bastiaans 

Voor deze editie heb ik (Evelien) Martijn 

Bastiaans geïnterviewd. Martijn werkt als 

ervaringsdeskundige op Huize Padua. 

We hadden een heel interessant gesprek 

en ik heb Martijn nog beter leren kennen. 

Hieronder vertel ik waar we het allemaal 

over  hebben gehad en leren jullie Mar-

tijn ook beter kennen. 

 

Martijn komt uit Eindhoven en is vader 

van twee meiden. Toen we elkaar spra-

ken was Martijn net terug van vakantie, 

tijdens deze vakantie heeft hij zijn vrien-

din ten huwelijk gevraagd en ze zei: JA! 

Naast zijn werk houdt Martijn van hard-

lopen, schaken en verbinden. Dat laatste, 

verbinden, komt ook terug in zijn werk. 

Op Huize Padua verbindt Martijn zich 

graag met de mensen die op het terrein 

wonen, verblijven of behandeling krijgen. 

Dit doet hij op een eenvoudige manier, 

de manier die hem ook heeft geholpen. 

Dus dat betekent samen dingen rondom 

sport en spel. Zoals een running therapy 

groep, samen basketballen, bordspellen 

doen en er is een inloop in het stiltecen-

trum.  

Martijn gaat de verbinding aan zonder 

verwachtingen, in alles wat hij doet zorgt 

hij voor een vrije ruimte waar geen op-

lossingen hoeven te zijn. Het gaat om het 

contact met elkaar. Dit is voor Martijn in 

zijn herstel ook heel belangrijk geweest, 

hij heeft ervaring met verslaving en hech-

ting, Om hiermee om te gaan is verbin-

ding met andere mensen heel belangrijk. Daarom 

heeft Martijn ook een 12 stappen groep op het ter-

rein, samen met cliënten: Narcotics Anonymous 

(NA). In het contact vindt Martijn het belangrijk dat 

je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Martijn 

heeft ook individueel contact met cliënten, het mag 

dan ook af en toe stil zijn. Soms is het lastig om 

dingen te zeggen en kan je in de stilte meer zeggen 

dan met woorden.  

In die gesprekken gaat het ook over de pijlers van 

herstel, zoals wat hoop is of wat steun voor je be-

tekent. Dit komt ook terug in de cursussen die 

Martijn geeft met collega’s. Zoals Herstellen Doe 

Je Zelf of de WRAP, het Wellness Recovery Action 

Plan. Je gaat dan in een groep aan de slag met je 

eigen herstel. 

 

Als je Martijn wil leren kennen kan je hem elke 

dinsdagochtend van 9u tot 12u vinden in het stilte-

centrum, hij vindt het leuk je te ontmoeten. Als je 

mee wil doen aan 

sport en spel kan je 

ook terecht bij Cor-

neel van de fitness.  

 

In de volgende editie 

gaan we wat meer 

vertellen over het 

centrum voor herstel 

en mentale veer-

kracht! 
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Ontdek de levendige wereld van de zonne-

bloem en verdiep je in haar rijke symboliek. 

Van hun positieve uitstraling tot hun afbeel-

ding in kunst, mythologie en religie, deze 

stralende bloemen dragen een schat aan be-

tekenis met zich mee. Aanschouw de stralen-

de schoonheid van de zonnebloem, een lust 

voor het oog! Als symbool van positiviteit en 

kracht is de betekenis van de zonnebloem rijk 

en divers. Deze levendige bloesems belicha-

men vreugde, aanbidding en een lang leven in 

verschillende culturen over de hele wereld. 

Nieuwsgierig naar meer over deze gouden 

schoonheden? Laten we samen in de wereld 

van de zonnebloem en haar symboliek en be-

tekenis duiken! 

 

Gewone namen van zonnebloemen: 

De gouden reus 

Zonovergoten charmeur 

De Zonnebloem 

 

De Zonnebloem Betekenis – Ontvouw het 

Gouden Mysterie.  

De zonnebloem komt oorspronkelijk uit Ame-

rika en werd voor het eerst gekweekt door 

inheemse Amerikaanse stammen als voedsel- 

en kleurstofbron. Met haar unieke vermogen 

om de zon langs de hemel te volgen, werd de 

zonnebloem een symbool van spiritueel ge-

loof en verering. Het woord “zonnebloem” 

zelf getuigt al van het feit dat deze bloem de 

zon volgt. Wist je dat de botanische naam 

‘Helianthus’ en de algemene naam 

‘zonnebloem’ eigenlijk precies dezelfde bete-

kenis hebben?  

Helios is Grieks voor ‘zon’ en anthos betekent 

‘bloem’. Zonnebloemen zijn heliotroop, wat bete-

kent dat ze hun bloemen draaien om de beweging 

van de zon langs de hemel van oost naar west te 

volgen en dan ’s nachts terugkeren naar het oosten, 

weer klaar voor de ochtendzon. Dit is zeker de re-

den waarom er in andere talen naar dit gedrag 

wordt verwezen. De Fransen noemen deze bloem 

’tournesol’ en de Spanjaarden ‘girasol’, wat allebei 

‘zonnekeerder’ betekent. 

 

De schoonheid en het nut van zonnebloemen ver-

spreidden zich snel over de wereld, meegenomen 

door Spaanse ontdekkingsreizigers in de 16e eeuw. 

Tegenwoordig is hun levendige aanwezigheid te 

vinden in landschappen van Rusland tot Australië, 

waarbij hun symboliek wortel heeft geschoten in 

verschillende culturen en tradities. Zonnebloemen 

zijn niet alleen visueel aantrekkelijk, ze hebben ook 

een diepe betekenis. De betekenis van zonnebloe-

men komt voort uit hun aard – ze staan altijd naar 

de zon gericht en symboliseren een standvastig ge-

loof en een constante oriëntatie op het licht. Daar-

om worden ze vaak geassocieerd met positiviteit, 

geluk en optimisme. De liefde voor zonnebloemen 

gaat verder dan hun symbolische betekenis.  

Hun zaden bieden voedingswaarde en zijn geliefd 

bij zowel mensen als wilde dieren. Door hun ver-

mogen om giftige stoffen uit de grond te verwijde-

ren, spelen zonnebloemen een cruciale rol in het 

behoud van het milieu. Geen wonder dat ze over de 

hele wereld worden gekoesterd en verkocht! 

 

Helianthus in de Griekse mythologie. I 

In het enorme tapijt van de oude Griekse mytholo-

gie biedt een aangrijpend verhaal een allegorische 

verklaring voor de beweging van de zonnebloem 

naar de zon. Het verhaal draait om Clytie, een wa-

ternimf, die een diepe genegenheid koesterde voor 

Apollo, de Zonnegod. Apollo beantwoordde haar 

liefde aanvankelijk, maar zijn hart dwaalde al snel af 

naar Leucothoe. Overmand door jaloezie onthulde 

Clytie hun affaire aan Leucothoe’s vader, die een 

DE ZONNEBLOEM 
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tragische straf voltrok door zijn eigen dochter le-

vend te begraven. In een vlaag van woede veran-

derde Apollo Clytie in een bloem. Maar zelfs als 

bloem bleef Clytie van Apollo houden. Ze bleef 

naar hem staren terwijl hij de hemel doorkruiste 

en de zon voortdreef met zijn hemelse strijdwa-

gen. Dit romantische maar tragische verhaal 

weerspiegelt prachtig het kenmerkende gedrag 

van de zonnebloem die het pad van de zon volgt. 

Net zoals Clytie Apollo bleef aanbidden, houdt de 

zonnebloem nooit op haar gezicht naar de zon te 

wenden. 

 

De betekenis van zonnebloemen in religieuze tek-

sten.  

In de christelijke symboliek worden zonnebloe-

men gezien als een symbool van Gods liefde. Ze 

verbeelden de toewijding en het verlangen van de 

gelovige om spirituele waarheid te zoeken, net 

zoals de zonnebloem zich tot de zon wendt. Een 

inspirerend bijbelvers resoneert met de symboliek 

van de zonnebloem: “Zij die naar hem kijken stra-

len, hun gezichten zijn nooit bedekt met schaam-

te.” (Psalm 34:5) In de Islamitische cultuur worden 

zonnebloemen niet expliciet genoemd in de Ko-

ran. Maar de principes die ze vertegenwoordigen, 

zoals het zoeken naar licht (kennis) en standvastig 

zijn in geloof, sluiten goed aan bij de leer van de 

Koran. Een inzichtelijk vers dat betrekking kan op 

de symboliek van de zonnebloem is: 

“Allah is het Licht van de hemelen en de aar-

de.” (Soera An-Nur 24:35) 

 

Zonnebloem tattoo betekenis – Inkten van je huid 

met positiviteit. 

Tatoeages zijn persoonlijke verklaringen, uitdruk-

king van iemands geest en geloof. Zonnebloem 

tatoeages, doordrenkt met de symbolische bete-

kenis van de bloem, worden vaak gekozen om po-

sitiviteit, warmte en kracht over te brengen.  

Ze weerspiegelen een levendige geest, een liefde 

voor de zon en een constante zoektocht naar 

licht, verwant aan de aard van de zonnebloem. 

Zonnebloemtatoeages betekenen vaak een diepe 

waardering voor de geneugten van het leven en 

een standvastige veerkracht bij tegenslagen.  

Ze herinneren ons eraan om altijd het zonlicht op 

te zoeken en groot te blijven, zelfs als de wolken 

opdoemen. Een zonnebloem blijft immers naar de 

zon kijken, constant op zoek naar haar stralende 

licht. 

Interessant is dat in sommige culturen een zonne-

bloem tattoo ook een diepe band tussen twee indi-

viduen kan vertegenwoordigen, het betekent loya-

liteit en een standvastige, langdurige relatie. Net 

zoals de zonnebloem trouw blijft aan de zon, kan 

een zonnebloem tattoo onwrikbare trouw aan een 

geliefde of vriend uitbeelden. 

 

Een diepere kijk op de zonnebloem – voorbij de 

bloemblaadjes en zaadjes 

De reis van de zonnebloem van een nederig zaadje 

tot een stralende bloei weerspiegelt onze eigen 

levensreis. De betekenis van de zonnebloem herin-

nert ons eraan om vreugde te omarmen, het licht 

op te zoeken en ons staande te houden bij tegen-

slag. Hun vrolijke gele bloemblaadjes en gestage 

beweging die de zon volgt, inspireren ons om een 

leven vol vreugde en positiviteit te leiden.  

Bovendien geeft hun rol in het verbeteren van het 

milieu, het dienen als voedzame voedselbron en 

het verfraaien van onze tuinen en huizen zonne-

bloemen een nog diepere betekenis. Deze gouden 

reuzen zijn namelijk meer dan alleen bloemen; het 

zijn symbolen van veerkracht, positiviteit en een 

herinnering om altijd het zonlicht in ons leven op te 

zoeken. 

 

Aangeleverd door Joke Lentjes 

Vriendelijk tegen mensen zijn is de gouden 

schakel die de wereld bijeen houd’ 

 

Riekske Eichhorn 
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Activiteiten  

Vrije Tijd & Vrijwilligerswerk 

 

Kermis Boekel 

We zijn met een 

grote club naar de 

kermis in Boekel 

gegaan. We werden 

hartelijk welkom 

geheten door de 

burgemeester in de raadzaal 

Daarna zijn we met zijn allen naar de kermis gegaan 

en hebben genoten van de attracties waar we gratis 

in mochten. 

Na afloop zijn we met zijn allen heerlijke oliebollen 

wezen eten in de vooruitgang. 

Het was een geslaagde middag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu de Boules 

Woensdagavond 16 augustus zijn we met 11 perso-

nen naar de jeu de boules club in Boekel gegaan. 

Het was een prachtige avond , geweldig weer om 

zo met elkaar te boulen. We werden verwelkomd 

met koffie en iets lekkers er bij. Daarna zijn we in-

gedeeld. 

Iedereen van Hui-

ze Padua werd in-

gedeeld bij iemand 

van de jeu de bou-

le club. 

En daarna werd er 

heel fanatiek ge-

speeld waarbij re-

gelmatig het meetlint tevoorschijn moest 

komen. Aan het eind van de avond toen de 

schemer al inviel was de prijsuitreiking. 

Voor iedereen was er een prijs zelfs voor 

de toeschouwster. 

Het was een superleuke avond. 

 

Fietsclub 

Woensdag 6 

september was 

de jaarlijkse 

fietsafsluiting. 

Met onze trou-

we vrijwilligers 

Henk en Ria 

Kuipers hadden 

we een mooie 

fietsroute met 

halverwege een lekkere lunch bij de Hek-

senboom. Ondanks de warmte was het 

toch heerlijk om te fietsen en zeker onder 

de bomen.  

Zowel cliënten en vrijwilligers kijken terug 

op een gezellige afsluiting.  

 

Muzikaal terrasconcert van het Seniorenor-

kest en de Muziekvrienden. 

Donderdag 7 september hebben we met 

velen genoten van een prachtig concert in 

de buitenlucht.  

Maar liefst twee optredens van enthousi-

aste muziekorkesten. Tot aan de pauze het 

seniorenorkest waarna bezoekers met een 
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Koor Krek so as ‘t gûh 

Op 10 mei nam Henk Vlassak afscheid van GGZ 

Oost Brabant. Omdat hij het huiskoor van Krek so 

as ‘t gûh en de cliënten een warm hart toedraagt 

was zijn wens om een schenking te doen hier-

voor. Een deel van het gegeven bedrag zal wor-

den gebruikt voor het kerstdiner voor cliënten en 

een ander deel voor het koor. 

Het koor wil Henk hiervoor hartelijk bedanken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerrie van der Rijt-van Sinten 

ijsje werden ver-

wend. Na de pau-

ze mochten de 

muziekvrienden 

hun muzikale ta-

lent laten horen. 

Het werd inmid-

dels ook al wat 

schemerig maar 

met de nodige 

sfeerverlichting 

was dit een mooi 

plaatje. We kijken 

terug op een geslaagde avond met prachtig weer.  

 

Namens Ans en Bertina,  

Team Vrije Tijd & Vrijwilligers 
 

Bedevaart naar 

Kevelaer 

Op 2 september 

gingen we met 3 

busjes met daarin 

18 pelgrims uit 

de regio Raven-

stein, Veghel, 

Oss, Landerd, 

Uden en natuur-

lijk bewoners van 

Huize Padua naar 

de bedevaart in 

Kevelaer. Na het 

wijden van de Pelgrimskaars was er een korte 

pauze en de Heilige Mis begon om 11.30 uur.  

Om 12.30 uur was het tijd voor een warme maal-

tijd bij restaurant Moeselaegen. Na een wandelin-

getje om het eten te laten zakken gingen we naar 

de Kruisweg. De laatste fase was het lof in de Pax 

Christi Kapel als afsluiting van onze dag.  

Aansluitend vertrokken we weer huiswaarts waar 

we rond 19 uur voldaan aankwamen.  

Het was een geweldige dag geweest. 

 

Lian van Gils 

Fred Peters 

Gerrie van der Rijt-van Sinten 
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Mandala kleuren 
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Cliëntenraad:  

Postbus 3, 5427 ZG Boekel 

Intern postvak 01.034  

e-mail: clientenraad@ggzoostbrabant.nl  

of bel de ondersteuners; Bea van Leuken 088-8462795 of  Miriam Derksen 088-8462800 

 

Familie/naastenraad:  

e-mail: familieraad@ggzoostbrabant.nl of bel Karin Buss 088-8462796 

 

Familievertrouwenspersoon: 

Chris de Haas e-mail: c.dehaas@lsfvp.nl of bel naar 06-53242920 

Helpdesk Familivertrouwenspersoon is dagelijks te bereiken  

van 9.00 –17.00 uur via 0900-3332222 

 

Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon:  

De Helpdesk Patiëntenvertrouwenspersoon is er voor cliënten van instellingen voor geestelijke   

gezondheidszorg. 0900 444 8888 (10 eurocent per minuut) www.pvp.nl 

 

Stichting Opmaat 

 

Info 

 
Kreet van de maand    

‘Veel dingen gebeuren niet, 

omdat we niet opstaan.’ 

 

Cor Vilé  


