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De Horizon wil cliënten aan het woord laten. De Horizon informeert elke 2 maanden over  onder-
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De redactie bepaalt wat geplaatst wordt. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden 

stukken in te korten en in vorm aan te passen.  

De redactie kan ook met een goed argument een artikel weigeren.  

Onder pseudoniem schrijven mag, als de naam bekend is bij de redactie.  

De Horizon is ook te vinden op internet onder het kopje cliënten www.ggzoostbrabant.nl  

Lever uw kopij in voor  17 maart 2023 

Redactie   : Lennart van den Elsen, Ine van Wijk, Cor Vilé, Joke Lentjes, Paula Leenders 

      en  Bea van Leuken 

Redactieadres  : horizon@ggzoostbrabant.nl  

- Horizon p/a Cliëntenraad, Kluisstraat 2, 5427 EM Boekel of intern postvak 01.034 

- Redactie (maandag en donderdag 0492-846366) Bea van Leuken 

Wilt u de Horizon thuis ontvangen?   Dat kan! Neem daarvoor contact met ons op. 

Drukwerk  Dekkers van Gerwen - smart printing concepts    

Verspreiding gebeurt door cliënten  die werkzaam zijn bij het Ambachtcentrum in Huize Padua. 
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 V OORWOORD  
Tijdens het schrijven van dit voorwoord vriest het, 

na al dat natte weer van de laatste weken is het 

open vriesweer een verademing, helderblauwe 

lucht en de eerste zonnestralen daar kan ik echt 

van genieten. 

Als het kwik een paar dagen onder nul is  ontstaan 

er de eerste kriebels bij de eerste waaghalzen om 

de ijzers onder te binden om op het nog twijfelach-

tig natuurijs te schaatsen. 

Elders in het land is er dan ook meteen de wed-

strijd om als eerste vereniging een ijsbaan op na-

tuurijs te hebben. Schaatsen is in Nederland een 

traditie van volksvermaak met koek en zopie.  

Vanzelf valt dan het woord Elfstedentocht, een 

toertocht en wedstrijd die de twaalf steden in 

Friesland met elkaar verbindt. Het is nu zestig jaar 

geleden dat de tocht der tochten in 1963 onder  de 

meest bizarre omstandigheden werd verreden, en 

elk jaar zien we die beelden weer  terug.  Op 4 ja-

nuari 1997 is de laatste Elfstedentocht verreden. 

Jaren geleden was ik in Friesland op vakantie en 

hebben we in Bartlehiem de beroemde 

‘Elfstedenbrug’ bezocht. 

 

Behalve de griep die al een tijd rondwaart met de 

daarbij behorende koorts, komt er een andere 

koorts dichterbij, de carnavalskoorts. In het Kluis-

klepelrijk van Huize Padua is prinses Anita helemaal 

klaar om carnaval te gaan vieren. In het aprilnum-

mer van de Horizon zal zij een verslag uitbrengen. 

 

In de Horizon van Februari is er aandacht voor de 

activiteiten die rondom kerst zijn georganiseerd 

door team Vrije Tijd en Welzijn. Complimenten 

voor iedereen die heeft meegeholpen om er weer 

een onvergetelijke kerst van te maken, echt super 

wat jullie hebben neergezet.  

Intussen kijken we ook uit naar de lente, een tijd 

van schoonheid wanneer de natuur zich in volle 

bloei laat zien met prachtige ontluikende bloemen 

en planten. Lente is een tijd om naar buiten te 

gaan en te genieten van de eerste milde tempera-

turen. Lente is ook een tijd van hoop en inspira-

tie. De natuur herinnert ons aan de kracht van  

verandering en de mogelijkheid om iets nieuws 

te beginnen. Het is een tijd om onze dromen en 

doelen te herzien en ons te richten op de toe-

komst.  

De redactie van de Horizon vraagt aan jullie om 

als lezer net als de lente met prachtige en ont-

luikende ideeën te komen.  Wij doen ons best om 

jullie als lezer een kleurige en veelzijdige Hori-

zon aan te bieden.  

 

Een aantal rubrieken komen telkens terug. Op 

verzoek is er een nieuwe rubriek de moppen-

trommel… ‘Dé moete we ôn zien te haauwe!’ 

bijgekomen. Als er dingen zijn die jullie missen 

of die jullie liever niet meer zien? Laat het ons 

dan  weten,  dat helpt ons ook om een mooi blad 

te maken. Als je zelf verhalen schrijft of gedich-

ten mag je die ook aanbieden, wij bieden jou 

een plek in de Horizon.  

Goed schrijven is geen wetenschap. Het is een 

vaak een vertaling van je eigen gevoelswereld en 

de wereld om je heen.  

Stuur een e-mail aan horizon@ggzoostbrabant.nl 

Geniet van deze nieuwe Horizon. 
 

Bea van Leuken, eindredacteur 
 

mailto:horizon@ggzoostbrabant.nl
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Activiteitenkalender 

Huize Padua  
 

  Donderdag 2 maart 

  Bingo 

  Donderdag 9 maart 

  Muzikaal optreden (info volgt) 

  Dinsdag 21 maart 

  Klein uitstapje (info volgt) 

  Donderdag 30 maart 

  Voorjaarsbingo 

 

  Donderdag 6 april 

  Silent Disco 

  Maandag 10 april 

  Paasbrunch 

  Dinsdag 18 april 

  Klein uitstapje (info volgt) 

  Donderdag 27 april 

  Koningsbingo 
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Wat ik las in een kleine veldkapel  
 

God. Dat de kaars die ik branden laat, licht  

mag zijn, dat mij verlicht in donkere  

tijden en bij moeilijke beslissingen. 

 

Dat deze kaars vuur mag zijn, dat  

egoïsme, de hoogmoed en de onmacht  

wegbrandt.  

 

Dat zij de vlam mag zijn, die mijn hart  

verwarmd en liefde leert. 

  

God. Ik kan hier niet blijven, maar de kaars  

die ik branden laat is een stukje van  

mijzelf dat ik u wil geven. 

 

Sterk en bemoedig mij, opdat dit licht  

als een stil gebed mag schijnen in mijn  

werk van elke dag. 

 

In het buitengebied van Nijnsel las ik deze 

tekst in een klein kapelletje.  

Een tekst die gevonden is bij het Mariabeeld 

in een van de kerkgebouwen in Brussel.  

 

Ingestuurd door Cor Vilé.  

 Soms zijn we zo druk bezig met onze kin-

deren te geven wat wij vroeger nooit heb-

ben gehad, dat we vergeten hun te geven 

wat we vroeger wel hadden.  

                                                   

  James Dobson 

 

Kerstdiner 
 

Allereerst dank aan 

Boetiek ’t Laantje 

voor de sponsoring 

van het cliënten-

diner. 

Met zijn drieën gin-

gen we naar het di-

ner ter gelegenheid 

van kerst.  

In de Brouwershof was het prachtig versierd. 

Wij hadden tafel 12. Britt en John schoven ook 

aan. Later in de avond bleek dat onze kleine 

man, John, enthousiast werd toen de muziek 

met de stem van Anneke uit Den Bosch bezig 

was om de juiste sfeer te maken. Anneke met 

de stem van een nachtegaal. 

Er wachtte ons een viergangen keuze diner. We 

begonnen met keuze uit twee cocktails, daarna 

kiezen uit twee soepen en bij het hoofdmenu 

waren er zelfs vier keuzemogelijkheden. De af-

sluiting was een grand dessert. Oud burgemees-

ter Pierre Bos en zijn vrouw Toos waren ook 

aanwezig om te helpen. Pierre werd verrast 

met een pentekening en bloemen met een knuf-

fel van Noralie voor de oud burgervader.  

Alle lof voor het personeel en de regelgeving. 

Toppie, toppie en nog eens toppie geregeld. 

De Raad van Bestuur was er ook in de gedaante 

van Anne-Marie Schram die de beste wensen 

had voor het nieuwe jaar. Mijn persoonlijke 

dank voor vrijwilligster Jeanne. 

 

Sibe Sijbesma 
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KUNST 

Door het WK geïnspireerd, geschilderd door Lennart van den Elsen 
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Grutvaojers skrifje 12 

 

 

Van ‘ne stijfkop en ‘ne zot vult d’n affekaot zunne pot. Door onbegrip en 

halsstarrigheid verdient een advocaat een dikke boterham.  

  

És ’t een përd steeg is en ’t aander trekt nie, dan komde nie van oew pla-

ots. Het is moeilijk om met gedemotiveerd personeel een goed resultaat 

te bereiken.. 

 

Hij ha zunnen hillen buik kepot gekrapt vur 1 vlooi. Hij had alles opgeof-

ferd voor een mager resultaat.  

 

’t Is ammel nie zo mooi és hiroom prikt ( Hiroom= Heeroom). Het kan 

mooi verteld worden maar de werkelijkheid is wel veel ingewikkelder.  

 

Hij hét ‘r ossenzéiksel van gemakt. De kwaliteit van zijn werk voldoet ab-

soluut niet aan de gestelde normen..   

  

Hij kan niks és van goei brood stront make. Hij presteert weinig of niets. 

  

Onze Lieven Heer voeiert alle vullekes maar dan moete ze d’r wel vur 

vliege. Men wil best goed loon betalen maar dan dienen uw prestaties zo-

danig te zijn dat zo’n salaris ook verantwoord is.  

 

Wé ’nen hond wint mi lope, verspeult ie mi pisse. Hij zou snel en vaardig 

kunnen zijn als hij zich zou laten (afleiden door allerlei niet ter zake 

doende bezigheden. 

  

Bitter ’n ouuw pérd kepot dan ‘n jong bedúirve. De economische schade, 

gevolg van een niet goed opgeleide jongere, is veel groter dan de kosten 

van het ontslag van een oudere werknemer.  

 

Ge moet ‘nen ezel nie de rug kapot réije. Als je teveel werkdruk bij deze 

persoon legt, zal het totaal van zijn prestaties beneden de maat blijven. 

  

Ge moet ze vaore mi’n dubbel lent en ’n stang in de bakkes. 

(vaore = varen/sturen) (Lent= teugel/touw) ( stang=bit) 

Personeel heeft duidelijke regels nodig waarbij men goed op de uitvoering 

moet toezien en niet bang moet zijn reprimandes uit te delen.  

 

Hij h’gget zo druk és ’n koew mi inne paot. Door een gebrek aan kennis 

lijkt het of hij het bijzonder druk heeft met de uitvoering van zijn werk. 

 

Aangeleverd door: Joke Lentjes 
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Dit verhaal gaat over de ouder en het volwassen 

kind, over de opgedane ervaringen uit de periode 

dat we zelf nog kind waren. Hoe was jouw plek in 

het gezin en hoe tekent zich dat nu af in jouw 

leven. Zorgen doe je niet om praktische reden, 

zorgen heeft ook te maken met je persoonlijkheid 

en misschien ook wel met de ballast die je mee-

draagt.  

     

Wanneer het in essentie goed gaat met iemand, 

in relaties, op het werk, en er een goede struc-

tuur is, kun je er vanuit gaan dat die persoon op 

zijn plek staat. Wanneer iemand regelmatig een 

probleem heeft met een autoriteit, dat het aan-

wezig zijn in een groep veel energie kost, zich 

vaak schuldig voelt in bepaalde situaties, dan kun 

je ervan uitgaan dat die persoon niet op zijn plek 

staat.  

 

Wie niet goed op zijn plek staat is in zijn jeugd 

om verschillende reden niet goed geaard. Een re-

den daarvan kan zijn dat je als kind voor één van 

de ouders, broer of zus gezorgd hebt en daarbij 

aan jezelf voorbij gelopen bent. Een andere re-

den kan een behoeftige moeder zijn die jouw ge-

bruikt voor haar eigen onmacht omdat er bij haar 

innerlijk nog onverwerkte dingen zijn. Er kunnen 

vele onbesproken zinnen bestaan tussen ouder en 

kind omdat ze er niet over willen of kunnen pra-

ten. Angst bij een van de ouders wordt door het 

kind waargenomen, angst is iets waar een kind 

moeilijk mee om kan gaan. Angst komt door toe-

doen van de ouder in het kind te zitten, en samen 

delen ze de angst voor hetzelfde gevaar.  

 

De impact van de onverwerkte dingen van een 

van de ouders of in sommige gevallen van beide 

ouders heb ik er ervaren tijdens de familieopstel-

lingen van Bert Hellinger. Onuitgesproken zinnen 

en emoties mochten er zijn, boosheid die in de 

diepte zat werd zichtbaar door gebalde vuisten 

en stampvoetend gedrag. In sommige gevallen 

kwamen ouder en kind dichter bij elkaar, ont-

stond er een opening die ruimte maakte voor een 

eerste acceptatie en begrip naar elkaar toe. Som-

mige kregen de onuitgesproken zinnen niet over 

hun lippen, daar zat duidelijk nog een diepgewor-

teld verzet waar ze niet over wilden praten.  

Mogelijk was het voor hen nog niet het goede mo-

ment, of was de omgeving te beangstigend.  

Er was een zin tussen moeder en dochter die mij 

altijd bij gebleven is. Kijk a.u.b. vriendelijk als ik 

het mij goed laat gaan, ook als het bij jou even 

niet goed gaat, laat het dan niet verder gaan dan 

bij jou.  

 

Een kind voelt de leegte van de moeder aan en 

wil graag de gaten opvullen die in het leven van 

haar moeder gevallen zijn. Het kind wringt zich in 

allerlei bochten om de moeder iets te geven om 

die gaten, die onmacht te doen stoppen. Een 

emotionele bezetting voor het kind die dat niet 

kan klaren. Een kind wil niets liever dan dat de 

moeder haar ziet zoals ze werkelijk is. 

Wat een kind niet weet is dat de moeder door een 

omstandigheid niet in staat kan zijn te voldoen 

aan die verwachting. Een kind bedenkt dan aller-

lei manieren om de aandacht te krijgen die ze 

nodig heeft. Het verlangen dat een kind heeft en 

niet door haar moeder wordt beantwoord komt 

terecht in de ballast die ze later met zich mee-

draagt. Aan de buitenkant roep je een bepaalt 

beeld op maar van binnen is er een leeg gat, net 

als bij je moeder, de band die je met je moeder 

had, bepaalt de kwaliteit van de relaties in je vol-

wassen leven.  

 

In onze cultuur is er geen aandacht voor de ach-

tergrond van de ouders, voor de behoeftigheid en 

de tekorten die ze in hun kindertijd gekend heb-

ben. Het gevolg van een tekortkoming kan leiden 

tot een onbewust emotionele bezetting en ver-

waarlozing van het kind. De behoeftigheid die een 

ouder heeft  kan verdoofd zijn door verdriet dat 

ze moeilijk kan verwerken.  

 

Heden en verleden verweven met elkaar 
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In haar boek ‘de avond van het ongemak’ be-

schrijft Marieke Lucas Rijneveld op een beklem-

mende wijze wat dat voor gevolgen kan hebben. 

Een moeder die zich vastklampt aan haar kind, 

haar opzadelt met een enorme last en het kind 

emotioneel bezet. Ze heeft een broer die zich niet 

laat pakken, die het heel anders beleeft en toch 

ondanks een verstoorde relatie met vader hem 

helpt op het boerenbedrijf.  

 

Een andere vorm van behoeftigheid zie je bij een 

moeder die haar kind claimt. In termen van als ik 

jou niet had, en jij bent het zonnetje in huis za-

delt ze het kind op met een schuldgevoel. In feite 

wil ze daarmee zeggen ik voel me ongelukkig maar 

omdat jij er bent kan ik het leven nog een beetje 

aan. Het kind laat zich gemakkelijk inpakken door 

het gedrag van de moeder die het kind daarmee 

opzadelt met haar eigen onvermogen omdat ze als 

kind niet op haar plek stond. Het kind wil op de 

een of andere manier dat haar moeder gelukkig is, 

of gelukkig kan maken, maar dat is een bodemloos 

iets. Dat schuldgevoel draag je mee in je volwas-

sen leven waarin je nog steeds de neiging hebt om 

de ander het naar de zin te maken. Wanneer ie-

mand je triggert roept dat meteen de vraag op, 

hoe kan ik daarvoor zorgen, ik ga dat voor je rege-

len. In feite besta je alleen maar omdat je de be-

hoefte van de ander vervult. Dat is jouw manier 

om contact te leggen met je eigen gevoelens, om 

het zonnetje in huis te kunnen zijn, anders ver-

dwijn je in jezelf omdat je ook niet op je plek 

staat.    

 

Een documentaire op t.v. bracht mij een mooie 

aanvulling voor dit artikel. Wanneer het eb is 

maakt kunstenares René Schouwenberg van bijen-

was beelden van personen op de basaltblokken.  

Ze zoekt daarmee de grens op van bestaan en niet 

bestaan, een onderwerp dat na aan haar hart ligt. 

In haar innerlijke beleving verbindt ze zich met 

die beelden, ze raakt er mee in gesprek en ver-

beeld zich een ontmoeting met een opa en zijn 

kleinkind. Ze hebben elkaar veel te vertellen, 

wanneer de vloed opkomt en alles onder het water 

verdwijnt voelt dat voor haar als een afscheid.  

Ze schept daarmee voor zichzelf een beeld van 

ontvangen en loslaten, van verbonden te zijn 

met de aarde en de zee. Het verbonden zijn 

met de mensen met wie ze sprak geeft haar het 

gevoel dat ze bestaat.    

 

Haar moeder was mooi van schoonheid, keurig 

in de omgang, begripvol, liefdevol, en toch be-

sloot ze om niet meer verder te willen met haar 

leven. Er was iets dat ze niet kon realiseren, ze 

had plannen die ze niet om kon zetten in daden. 

Ze kon het niet zegt René, ze kon het niet om 

wat voor reden dan ook. Als kind had ze het al 

aangevoeld, en in feite was ze heel opgelucht, 

ze kon de last niet meer dragen. Ze was de oud-

ste van het gezin en voelde zich verantwoorde-

lijk voor de tekortkomingen van haar moeder. 

Ze had het gevoel te moeten zorgen voor ieder-

een, om de brokstukken bij elkaar te houden. 

Voor de buitenwereld hield ze zich sterk, van 

binnen was er een gevoel van onvrede, dit was 

niet het leven zoals zij dat graag gewild had. 

Toen haar moeder er niet meer was kwam het 

besef dat het niet aan haar lag, dat ze het soms 

even niet meer aankon.  

 

René was een kind dat niet op haar plek stond, 

ze wilde graag dat moeder gelukkig was en deed 

daarvoor alles op eigen inzicht en kracht. Het 

gevolg daarvan was dat ze zelf geen kind kon 

zijn en onbewust blokkeerde  ze daarmee haar 

eigen ontwikkeling. Wanneer je niet kunt ont-

vangen heb je ook niets om te geven, op het 

moment dat je alleen maar geeft en niet op je 

plek staat ontvang je te weinig.   

 
Tekst samengesteld en verzorgt door Cor Vilé 
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Een excursie reis met de bus die ik en mijn man 

maakten naar Engeland, Schotland en Ierland. Zo-

veel verschillende mensen die je voor het eerst ont-

moet. Het merendeel van de reizigers grijs of kaal. 

Uitzondering wat wij dan noemden zijn 2 jongere 

stellen van tegen de 50, de rest is 70 of ouder.  

Nadat we allen samen kwamen bij het verzamelpunt 

kon de reis beginnen. De bus was niet helemaal vol 

dus hoefden we van de chauffeur niet te rouleren. 

De reis ging naar Calais waar we op de boot naar 

Engeland afreisden. We hadden gelijk een klik met 

gelijkgestemden Roos en Twan. Roos een rasechte 

Amsterdamse geboren en getogen in de Jordaan en 

ondanks dat ze sinds ze getrouwd zijn in Castricum 

zijn gaan wonen was haar afkomst niet moeilijk te 

raden. 

Er hing meteen een ontspannen sfeer en er werd 

veel gelachen. De chauffeur vertelde zijn levensver-

haal. Dat de reis die wij maakten voor hem een 

soort compensatie was van zijn voorgestelde droom, 

in Ierland of Schotland gaan wonen. Maar de liefde 

haalde een streep door dat ideaal. Hij ontmoet tij-

dens een vakantie de liefde van zijn leven. Een 

vrouw met 2 gehandicapte kinderen. En ja, Neder-

land is toch het betere land als het gaat om de 

zorg. Om toch een toekomst voor de kinderen te 

verwezenlijken was het beter in Nederland te blij-

ven. Hij trouwde en is buschauffeur geworden om 

zo toch zijn geliefde Ierland en Schotland te bezoe-

ken. Hij deed dit al zoveel jaren dat de landen hem 

niet vreemd waren en hij erg veel plaatsen kende 

en ons ook wilde laten kennismaken met de men-

sen. 

Na verschillende koffie en plaspauzes kwamen we in 

Calais en begon de bootreis. Machtig als je ziet wat 

er vervoerd wordt met zo’n schip. Meer dan 300 au-

to’s, vrachtauto’s en gewone auto’s. Zo’n 1.875 

passagiers en 125 man personeel. Om maar een in-

druk te geven van de gigantische grootte van het 

schip. De bootreis was ontspannend en geeft je de 

gelegenheid met de andere reizigers een gesprek 

aan te gaan. Meteen werd duidelijk wie de door-

gewinterde reiziger was en wie niet. Best handig 

als er mensen bij zijn die gewoon alles al weten 

en hebben meegemaakt (soms is dat ook lastig), 

maar we laten ieder in zijn waarde want we 

trekken toch 12 dagen samen op. Ons eerste ho-

tel was in midden Engeland in Ballykelly. Na ons 

wat te hebben opgefrist gingen we aan tafel en 

maakten kennis met meerdere reizigers. Na het 

diner gingen we nog naar de bar om de dag door 

te nemen en nader kennis te maken. We zaten 

met zo’n 10 personen bij elkaar en deden een 

voorstellingsrondje en waarom we hadden geko-

zen voor deze reis. Wat mijn interesseerde wat 

de 2 jongere stellen had doen besluiten deze 

reis met toch het merendeel ouderen te maken. 

 

Sandra vertelde dat haar man Theo darmkanker 

had en al verschillende operaties en chemo’s 

had ondergaan. Theo zat al 2 jaar in het traject 

en wilde zo graag nog eens op vakantie. Zeker 

toen hij 14 dagen voor vertrek van de oncoloog 

te horen kreeg dat er uitzaaiingen waren naar 

de longen. Hij wilde even een stop, geen zieken-

huizen maar weg van de realiteit en genieten 

samen met Sandra. Hun twee kinderen waren 

thuis en kunnen goed voor zichzelf zorgen. Deze 

reis was voor hun de enige optie. Zeker ook om-

dat Theo een stoma heeft en dat vereist regel-

matige stops en verzorging. Dat was natuurlijk 

voor iedereen een ontluistering maar ze waren 

er beiden zo open en eerlijk over dat het goed 

voelde om het te delen. Misschien hun laatste 

reis terwijl de meesten gewoon op vakantie gin-

gen om van alles te zien en te genieten van alles 

geregeld en gepland te hebben, wat een veilig 

gevoel geeft. Zo waren er mensen met vlieg-

angst, of mensen die niet meer durven te rijden 

in vreemde landen en zeker als er ook nog 

rechts wordt gereden. Ieder met zijn eigen be-

weegreden om te kiezen voor een reis als deze. 

 10 
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eens zei iets niet te kunnen. Haar opmerking 

je kunt kiezen of je doet het of bij thuiskomst 

liggen daar de papieren en dan alleen maar 

tekenen bij het kruisje. Wat hebben we gela-

chen. Maar ook het verdriet gezien van Theo 

en Sandra terwijl ze een selfie maakten bij 

een mooie berg. Dan de zuurpiet in de bus die 

overal opmerkingen over maakte en alles be-

ter wist. De kracht van de chauffeur om alles 

in goede orde te laten verlopen. Maar ook 

soms de ergernis als hij ons niet kon afzetten 

dicht bij een fotomoment. De zeurpiet die zei 

ik kan niet zover lopen en trouwens ik kan 

beter fietsen waarop de chauffeur antwoord-

de volgende keer toch een fietsvakantie boe-

ken. 

 

Een andere bijzondere ontmoeting was in het 

hotel waar we wachten op ons diner en we in 

de bar zaten met Twan en Roos. Er kwam een 

oud echtpaar binnen en ze vroegen of ze bij 

ons mochten komen zitten. Dat mag natuur-

lijk ze stelden zich voor als Ken Baldry en Avis 

Saltsman. Ze waren niet echt gekleed hij in 

trainersbroek en zei in vuile regenjas. Ze wa-

ren op vakantie en logeerden in de buurt. 

Beide in de tachtig maakten ze een krasse 

indruk. Hij vertelde dat ze samen de hele we-

reld rondreisden om lezingen te geven. Hij 

over geschiedenis zij over kunst wetenscha-

pen. Ook was ze altijd een art teacher ge-

weest. Roos en ik dachten er het onze van, 

zeker toen ze vertelde dat haar zoon een be-

roemde acteur was die meespeelde in de 

Crown.  We lieten het stel rustig hun verhaal 

vertellen maar we geloofden er geen snars 

van. Deze twee zagen er eerder uit als zwer-

vers dan de welgestelden die ze claimde te 

zijn.  Roos zei we zullen thuis weleens gaan 

googelen. We lieten het voor het was en ge-

noten van de verhalen. Op zo’n reis komen er 

zoveel dingen samen tezamen met de prachti-

ge kastelen parken en het ruige landschap. 

Een onvergetelijke reis die toch bij thuis-

komst voor een ontgoocheling zorgde. Dat ook 

de reden dat ik hier met schaamrood op de 
(Vervolg op pagina 12) 

En wat hebben we genoten van al het moois wat 

deze landen ons te bieden hadden. Bijzondere bij-

komstigheid was het overlijden van Koningin Elisa-

beth op 8 september. Het land gedompeld in rouw 

met overal afbeeldingen van haar en bij de diver-

se gemeentehuizen waar mensen uren in de rij 

stonden om de condoleanceregisters te tekenen. 

We waren in Edinburgh waar ze was opgebaard en 

waar mensen echt tot wel 9 uur in de rij stonden 

om afscheid te nemen. Het rauwe contrast dat de 

ene mens vecht voor zijn leven en de ander zijn 

leven heeft geleefd. Mijn gedachten gingen naar 

Theo en Sandra. 

Op een van de avonden had de chauffeur gezorgd 

voor een optreden van Heather, een Schots meisje 

dat de doedelzak bespeeld. Ze is nog met een mu-

ziekstudie bezig en door dit soort optredens be-

kostigd ze haar studie. Een heel enthousiast meis-

je van 17 jaar die ons kostelijk vermaakte met 

haar spel. 

Heather         Schotland         

 

                                                                                                                                 

Wachtrijen voor de  

koningin 

 

 

 

 

 

Zoveel mensen, zoveel indrukken, de wandelingen 

met Roos en Twan, de gesprekken en de overeen-

komsten. Twan die vanwege zijn gezondheid 

slecht kon lopen en volgens Roos vaak te snel op-

gaf, liep zomaar 2 uur met ons zonder er erg in te 

hebben. Wel met de rust pauzes maar hij deed 

het toch. Mooie gesprekken die ertoe doen. De 

niet aflatende humor van Roos als Twan weer 

11 
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wangen moet vertellen dat Ken Baldry en Avis 

Saltsman wel degelijk bekende en hoogge-

plaatste mensen zijn. Alles wat ze vertelden was 

waar en er is zoveel over hun te zien op internet 

en haar zoon is inderdaad de bekende acteur 

Jason Watkins. Ze heeft haar meisjesnaam aan-

genomen na het overlijden van haar man. Ken 

heeft nog politieke ambities gehad.  Hopelijk 

kan door plaatsing van dit verhaal het een beet-

je goed maken voor Ken & Avis. Zo blijkt maar 

weer dat het niet altijd aan de buitenkant te 

zien is wat er in een mensenleven is of gebeurd.  

De namen van de personen zijn gefingeerd maar 

die van Ken en Avis uiteraard niet dat ben ik hun 

op z’n minst schuldig.   

   

    

 

 

 

 

 

Ken Baldry     Jason Watkins is  

& Avis Saltsman      Avis zoon! 

 

Joke Lentjes 

(Vervolg van pagina 11 - Ontmoetingen 30) 
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Dè moete we ôn 
zien te haauwe ! 

 

Kùer-d’op Aasten op-in of op Ujen op-ôn 

krijg-de licheluk buurt onderwege,  

want, wor Brabanders wone en Brabanders gôn, 

kom-de áált nog gemoed’lijkhèid tege. 

ok al jaogt dizzen tijd hèl wè goeds van ons weg,  

’t helpt zo wènnig um er over te raauwe, 

mèr dè buurte, ès ronde oer-Brabantse trek, 

dè moete we ôn zien te haauwe ! 

 

Want ‘ne mens is toch nie in deez’ wèrreld gezet, 

um z’n leve alleen er te slijte, es eenzaomheid  

ummers vur goewd ôn ‘m vrèt, 

zit- ie zoer z’n chagrijn te verbijte; van den tijd, 

o, zo noddig vur neiging en nuk  

van ons eigen petieterig ’’ikske’’ en wôrum  

we ’t dan hè’n  ès klèn bàskes zo druk, 

rest vur d’aander nie één ogenblikske… 

 

Dè de schepper èns Adam mî Eva bedaagt 

dortoew waar de belangrijkste reje, 

dè gezelschap iet is, wor elk weze um vraogt, 

tot vandaog toew, ‘’tien hog’’ in de steje. 

eig’luk hartstikke schàànd, naw mî vertien-

miljoen w’op elkaore vort klitte en plèkke, 

hoeveul Mense ’t zonder contact moete doewn, 

umdè wè ze mèr laote verrèkke..  

 

Thieu Sijbers 

Ingestuurd door Cor Vilé.  
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LEESRUBRIEK 

 

 

Heb je in de winter weleens een uitschuiver 

gemaakt? Het is glad buiten en een ongeluk 

zit in een klein hoekje.  

Glibberige, gluiperige uitglijders die je lie-

ver geheimhoudt? 

Of wil jij je stoer en dapper tonen en je 

gladde blunder met ons delen? 

Laat ons eens lekker met je meelachen. Het 

maakt niet uit. Ik ben ook wel eens iets te 

hard door de bocht gegaan waardoor ik lang-

uit op de straat zat te kijken. Zomaar in een 

seconde tijd. Gelukkig kan ik om mezelf la-

chen en jij? En hoe vaak heb ik geen blauwe 

billen gehad met het onderuit gaan tijdens 

mijn show van tips en trucs, in de waan dat 

ik een beroemd kunstschaatsrijdster was.  

Wil je ze met de Horizonlezers delen?  

Stuur dan een mail naar de redactie. Ik zie 

ze tegemoet en wie weet vele met mij. 

Tot ziens. 

 

Groetjes, Paula 

De moppentrommel 

Epileerapparaat 

Een jonge vrouw komt terug van vakantie in 

Zwitserland. In het vliegtuig zit ze naast een 

priester en raken ze in gesprek. Ik heb in Zwit-

serland een gloednieuw epileerapparaat ge-

kocht, hij was niet goedkoop en nou heb ik dus 

de wettelijke limiet overschreden en zal ik nu 

invoerrechten moeten betalen. Kunt u mijn la-

dyshave niet verbergen in uw soutane ? De dou-

ane zal u als priester niet verdenken en u door-

laten, ze geeft hem de ladyshave. 

Natuurlijk kan ik dat, maar ik zeg je dat ik niet 

kan liegen. Aangekomen op Schiphol passeren 

ze de douanepost en de douanier vraagt aan de 

priester: Niets aan te geven? Awel, zegt de 

priester, van mijn hoofd tot aan de gordel, heb 

ik niets aan te geven. 

 

De douanier vindt dit antwoord een beetje 

vreemd en vraagt door: en onder uw de gordel. 

Wel zegt de priester, daar bevindt zich een 

fantastisch apparaat bestemd voor vrouwen, 

dat nog nooit is gebruikt. De douanier houd 

zich in en zegt met een glimlach: de volgende… 

 

Mooi kunstwerk 

Jantje krijgt op school de opdracht om een te-

kening over de natuur te maken. De leraar kijkt 

naar het lege papier van Jantje. Waarom heb 

je niks getekend, wil de leraar weten. “Dat heb 

ik wel”, antwoordt Jantje. “Op deze tekening 

staat een grazende koe”. De leraar kijkt naar 

het papier. “Ik zie geen gras”. Natuurlijk niet, 

het gras is door de koe opgegeten, vertelt Jan-

tje. De leraar vraagt “maar waar is de koe 

dan?”. Jantje kijkt de leraar schaapachtig aan 

en zegt “denk je nu echt dat een koe in een 

wei zonder gras blijft staan?” 

 

Historisch 

Steeds als ik ruzie heb met m'n vrouw wordt ze 

historisch'. 'Historisch? Je bedoelt hysterisch?' 

'Nee, historisch! Ze herinnert dan alles wat ik 

ooit tegen haar gezegd heb'. 

 

Hoorapparaat 

De dokter schrijft  een hoorapparaat voor aan 

één van zijn oudere patiënten. De man zag er 

tegenop om zo'n ding te dragen, toen hij inzag 

dat het nauwelijks zichtbaar was, besloot hij 

het toch maar te proberen.  Een maand later 

komt de man op controle, hoe gaat het vraagt 

de dokter, wel ik heb de afgelopen maand din-

gen gehoord die ik nog nooit gehoord had. Ge-

weldig, zegt de dokter, hoe denkt uw familie 

erover. Dat heb ik ze nog niet verteld, Ik amu-

seer me rot! Ik heb mijn testament al vijfmaal 

veranderd. 
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door Ine van Wijk 

 BRUNCHEN MET INE 

Doperwtensoep-

je met krokante 

bacon 

 

Voorgerecht 

voor 4 pers. 

Ca. 20 min. 

 

Ingrediënten: 

1 eetlepel boter - 1 teentje knoflook (geperst) - 

2 sjalotjes (in ringetjes) - 

400 gram diepvriesdoperwten (ontdooid) - 

650 milliliter kippenbouillon - 8 plakken ontbijt-

spek of 8 plakken bacon - 100 milliliter slagroom - 

2 eetlepels Griekse yoghurt 

 

Bereiden: Verhit de boter in een soeppan en fruit 

hierin de knoflook en sjalotten circa 3 minuten. 

Voeg de doperwten en bouillon toe en warm 5 mi-

nuten mee. Bak intussen de bacon knapperig in 

een droge, hete koekenpan. Pureer de erwten met 

een staafmixer tot een gladde soep, roer de slag-

room erdoor en breng op smaak met zout en pe-

per. Serveer in glaasjes met een schepje yog-

hurt en de bacon. 

 

Rosbief met 

mierikswortel-

dressing 

 

Tussengerecht 

voor 4 pers. 

Ca. 15 min. 

 

 

Ingrediënten: 200 gram rosbief (vleeswaren) - 

50 gram rucola - 1 eetlepel geraspte - mierikswor-

tel (potje) - 125 milliliter crème fraîche - 

50 gram Parmezaanse kaas (grof geschaafd) - 

2 eetlepels olijfolie extra vergine 

 

Bereiden: Leg de plakken rosbief op een bord en 

verdeel de rucola erover. Meng de mierikswortel 

met de crème fraîche en 1 eetlepel water. Breng 

op smaak met zout en peper en sprenkel deze 

dressing over de rosbief. Bestrooi met de Parme-

zaanse kaas en besprenkel met de olijfolie. 

 

Gepocheerd ei 

met hollandaise-

saus en gerookte 

zalm 

 

Hoofdgerecht voor 

4 pers. 

Ca. 30 min. 

 

Ingrediënten: 4 eieren - 4 ciabattabroodjes 

(gehalveerd)  of 4 briochebroodjes (gehalveerd) - 

200 gram gerookte zalm - 1 avocado (in plakken) 

-  verse dille (om te garneren)- evt. chilipeper-

vlokken   

Voor de saus: 2 eidooiers - 1 eetlepel citroensap - 

1 eetlepel witte wijnazijn - 100 gram boter - 

1 handje verse dille (fijngehakt) 

 

Bereiden: Begin met de saus. Klop de eidooiers 

met een snufje zout circa 1 minuut luchtig met 

een mixer. Verwarm het citroensap met de azijn 

in een steelpannetje. Verhit de boter in een an-

dere pan. Giet het warme azijnmengsel al klop-

pend in een klein straaltje bij de eidooiers. Giet 

vervolgens de gesmolten boter in een dun straal-

tje bij de saus en blijf kloppen tot er een mooie, 

gebonden saus ontstaat. Neem de pan van de 

warmtebron en breng op smaak met zout en pe-

per. Roer de dille erdoor en zet de saus afgedekt 

op een warme plaats. Pocheer dan de eieren. 

Breng een grote pan water aan de kook. Zet 2 

kopjes klaar, scheur 2 stukken folie af en leg de-

ze over de kopjes. Duw de folie iets naar bene-

den, zodat er een kuiltje ontstaat. Breek 1 ei in 
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elk kuiltje, draai het folie goed dicht en leg de 

pakketjes voorzichtig in het kokende water. 

Neem de pakketjes na 3-4 minuten uit de pan. 

Herhaal dit met de overige 2 eieren. 

Verwijder voorzichtig het folie van de gepo-

cheerde eieren en leg ze op de broodjes. Schep 

wat hollandaisesaus erover, leg de gerookte 

zalm en avocado erbij en bestrooi naar smaak 

met chilipeper. Serveer direct. 

 

Tarte tatin  

met pistache 

 

Voor 12 stuks 

Ca. 30 min. + 

20 min. over-

tijd 

 

 

Ingrediënten: 100 gram suiker - 40 gram boter - 

1 theelepel kaneelpoeder - 1 vanillestokje 

(opengesneden, merg eruit) - 4 zoete appels (in 

blokjes van ca. 2 cm) - 3 plakjes diepvriesblader-

deeg  (ontdooid) - 125 milliliter zure room - 

50 gram pistachenoten (grof gehakt) 

 

Bereiden: Verwarm de oven voor op 200ºC. Ver-

hit de suiker in een koekenpan en laat op een 

lage stand zonder te roeren karamelliseren tot 

een goudbruine karamel. Roer vervolgens de bo-

ter, kaneel, vanillemerg en een snuf zout erdoor. 

Voeg de appelblokjes toe en bak 5 minuten mee. 

Snijd intussen elk plakje bladerdeeg in 4 vier-

kantjes. Verdeel de appel met de karamel over 

de holtes van de muffinvorm. Leg in elke holte 

een plakje deeg op het appelmengsel. Stop de 

randen goed in en prik met een vork voorzichtig 

gaatjes in het deeg. Bak de taartjes in het mid-

den van de oven in circa 20 minuten goudbruin 

en gaar. Neem de muffinvorm uit de oven en laat 

10 minuten afkoelen. Keer op een snijplank, 

schep eventueel achtergebleven stukjes ap-

pel uit de vorm en leg op de taartjes. Serveer 

met wat zure room en bestrooi met de pistache-

noten. 
 

Lezers helpen lezers  
 
Postzegels 

Beste lezers, 

Ik ben Paul Raves. Ik woon sinds kort in Huize Pa-

dua op afdeling Princepeel 2. Ik verstuur graag 

kaarten per post. Mijn vraag is mocht iemand nog 

postzegels, december postzegels of internationa-

le postzegels over hebben om nog post mee te 

kunnen verzenden, zou ik deze dan a.u.b. mogen 

hebben? Ik maak daarmee veel mensen blij met 

een kaartje per post. 

Telefoonnummer van Paul is bij de redactie be-

kend. 

Groeten, Paul Raves 

 

Puzzels 

Wie kan ik blij maken met legpuzzels van 500 of 

1000 stukjes. 

Stuur een mailtje met je gegevens aan  

horizon@ggzoostbrabant.nl 

Wij zorgen voor de verbinding. 

 

Bedankt Aty 

Bedankt Aty van Brons-

foort voor de bijdrage 

van de gebreide spulle-

tjes voor de kerstmarkt 

in Huize Padua  

mailto:horizon@ggzoostbrabant.nl
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IN GESPREK MET PIET MUNSTERS 

Piet Munsters, 

voormalig mede-

werker van GGZ 

Oost Brabant zat 

deze keer bij mij in 

de praatstoel. Piet 

is 81 jaar, ge-

trouwd en met zijn 

vrouw kreeg hij 

drie zonen waarvan 

er helaas één is overleden. 

Piet is een boeiende verteller die in 1964 begon 

als leerling verpleegkundige. Destijds moest je 

intern voor de opleiding van B verpleegkundige 

bij de Broeders Penitenten. De huisvesting voor 

de leerlingen was wel een probleem omdat dit in 

het begin boven een woonpaviljoen van cliënten 

was en nabij het toenmalige Eikenheuvel. Dit was 

een verplegershuis voor 24 leerlingen en één 

hoofd. Zowel het medewerkers als het cliënten-

bestand bestond alleen uit mannen. De huisregel 

was dat je drie jaar godsdienstlessen moest vol-

gen en eerst je godsdienstdiploma moest halen 

voordat je examen mocht doen. De bisschoppe-

lijk gedelegeerde kwam het examen afnemen.  

Piet vertelt wat voor werk er allemaal op de af-

deling moest worden gedaan door de leerling ver-

pleegkundigen. Rond de middag deed je de klom-

pen aan om vervolgens de gangen te schrobben, 

er waren nog geen huishoudelijke diensten. Er 

waren veel leerlingen die het werk deden en de 

hoofden waren nagenoeg allemaal religieuzen. 

Op dinsdagmorgen van acht tot 12 uur had je les 

en op woensdagmiddag van half twee tot half 

zes. Het maakte niet uit of je nachtdienst had, je 

ging gewoon door naar de les en slapen deed je 

maar op een ander moment. Er was geen vaste 

ruimte waar de lessen werden gegeven. Het 

hoofd verplegingsdienst had vele functies, zij wa-

ren zowel directie als leerkracht en deden verder 

alles wat geregeld moest worden. Piet weet nog 

dat er geen dienstdoende dokter was. Als er dan 

iets was moest je het hoofd verplegingsdienst dan 

wakker maken want die regelde alles. 

Als leerling had je ook niks in te brengen, het 

hoofd was de baas en wat die zei moest gebeuren 

en dit werd ook geaccepteerd. In het leerlinghuis 

hing een lijst waar de leerling die dag te werk 

werd gesteld. Het kon zo maar zijn dat je hele 

dag cliënten moest wassen. Er waren ca. 70 cliën-

ten die moesten worden gedoucht. 

In die tijd woonden er in Huize Padua ca. 650 cli-

ënten met mentale stoornissen. Er was ook een 

bedzaal voor geestelijk en lichamelijk gehandicap-

ten waar cliënten permanent in bed lagen. Pas 

later is men in gaan zien dat deze cliënten niet 

pasten in een psychiatrisch ziekenhuis maar beter 

in de zwakzinnigenzorg of elders konden worden 

ondergebracht.  

Er waren 5 inrichtingen onder het gezag van de 

broeders penitenten. Later ging dit over naar de 

DBS (Daniel de Brouwer) stichting. De uittocht van 

de broeders was begonnen en werk moest meer 

worden gedaan door professionals. 

Na zijn opleiding voor B verpleegkundige heeft 

Piet de voortgezette opleiding in Nijmegen ge-

daan. Het toenmalig hoofd opleiding gaf aan dat 

hij nachthoofd moest worden. Dat beviel hem uit-

stekend en zo werd Piet op 26-jarige leeftijd 

nachthoofd en eindverantwoordelijk voor Huize 

Padua voor personeel en alle cliënten in de nacht. 

 

Er waren mensen die al 30 jaar hier werkten en 

die moesten dan naar een 26-jarige met hun vra-

gen. In die tijd kwam er structuur en werden 

taakomschrijvingen gemaakt. Piet heeft de hele 

ontwikkeling meegemaakt dat Huize Padua ge-

mengd werd. Eerst met geriatrische vrouwen er-

bij. Later na de toenmalige nieuwbouw werden 

ook vrouwen opgenomen. Er waren open en geslo-
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ten opnames zowel voor jeugdigen als ouderen. 

Er kwamen cliënten met voornamelijk drugspro-

blematiek en relatiestoornissen. De harde psychi-

atrie zat gesloten op 1 en 2. Die noemden ze de 

‘spuiters’ want die kregen injecties in het kader 

van de behandeling en de andere groep kreeg de 

bijnaam ‘de serestaboys’. Dat was in de tijd dat 

de hele ggz op zijn kop stond. Er werden in die 

tijd blijf van mijn lijf huizen en andere initiatie-

ven opgericht.  

De deur werd open gezet voor stagiaires van de 

sociale academie en die hadden ook allerlei idee-

ën. Er was een vervaging tussen personeel bij 

open opname en gesloten. Ook kwam er een 

‘Project Kools’, dit was een psychologisch bureau 

in Utrecht dat in de arm werd genomen vanwege 

weinig onderling vertrouwen en verstoorde rela-

ties onderling. Daarna kwam er een reorganisa-

tie, en toen ontstonden er allemaal bestuurlijke 

lagen. Er was altijd een goede samenwerking 

met de huisarts en Huize Padua en ook overleden 

mensen buiten de instelling werden in het mortu-

arium van Huize Padua ondergebracht. Er werden 

ook obducties gedaan, ook voor leerlingen om 

hiervan te leren.  

 

Eind jaren 60 was waar nu het stiltecentrum is 

was toen een restaurant en daar hebben ze de 

oudjaarsviering gedaan met alle mensen die niet  

naar huis konden. Er waren 100 mensen aanwe-

zig, waarvan 6 personeelsleden waren. Het jaar 

daarna hebben ze de buurt uitgenodigd om na 24 

uur aan te sluiten. Een paar jaar hebben ze oud-

jaarsavond zo georganiseerd. 

 

Op een gegeven moment bleef in Huize Padua 

verslavingszorg en psychiatrische zorg over. Van-

uit heel Nederland werden verslaafden opgeno-

men en opgehaald met de taxi. Maar verslaving 

paste niet meer op het terrein en toen werd kli-

niek Leefdael opgericht in Beek en Donk.  

In die tijd begonnen ze ook om cliënten in Huize 

Padua te trainen om weer te gaan werken, bij 

bijvoorbeeld de Helso en ze gingen kijken wat 

mensen wel kunnen en niet wat ze niet kunnen. 

Bij Helso kregen ze minimum loon en sommigen 

werden schatrijk. Stond niet op een bank maar bij 

Huize Padua op de exploitatiebegroting en dit 

moest later natuurlijk terug naar de spaarbank-

boekjes van de cliënten.  

 

Piet heeft zijn hele carrière als nachthoofd ge-

werkt, 48 uur per week, 7 nachten van 9,5 uur 

achter elkaar. Ook heeft hij een tijdje les gege-

ven aan pre-klinische leerlingen voor ze aan de 

opleiding mochten beginnen. Piet gaf anatomie 

les, voedingsleer en ook was er les in huishoude-

lijke dienst. Piet was altijd een voorstander van 

het behartigen van de belangen van de cliënten.  

In 2000 is hij gestopt met de nachtdiensten, hij 

had een arbeidsovereenkomst van 1967 en toen 

hij stopte met nachtdiensten moesten ze hem een 

gelijkwaardige functie aanbieden en omdat die er 

niet was kon hij met pensioen op 59 jarige leef-

tijd.  In de millennium nacht heeft hij zijn laatste 

dienst gedaan en met de toenmalige directeur 

Rom Potters heeft hij die nacht nog een ronde 

gelopen en die beloonde het personeel dat ’s 

nachts werkte in die nacht. De personeelsvereni-

ging kwam een pakketje brengen voor mensen die 

werkten.  

 

Piet hield van uitdagingen, hij was op zijn best 

met wat adrenaline in zijn lijf. Dit kwam goed uit 

want ze kwamen van alles tegen zoals opnames, 

weglopers, inbraken en zelfs boeven vangen. Hij 

had ook een sleutel van de apotheek en kon in-

dien nodig met een recept of opdracht van een 

arts zelf de medicatie op gaan halen. 

 

Als je bent gepensioneerd mag je net zoals Piet 

niet meer bij de personeelsvereniging. Er was een 

personeelsvereniging van senioren en omdat de 

toenmalige voorzitter overleed is Piet daar 21 

jaar  voorzitter van geweest. Alle gepensioneer-

den kunnen lid worden in het jaar dat ze met 

pensioen worden. Ze houden 1 x per jaar een 

kaartmiddag, een dagtocht en een kerstdiner. Het 

(Vervolg op pagina 18) 
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is laagdrempelig en vaak zijn er 160 mensen die 

komen. De traditie van vroeger dat gehuwde 

werknemers een krentenbrood en worst kregen 

al naar gelang van de gezinsgrootte hebben ze 

(deels) in ere gehouden. Na het kerstdiner krij-

gen alle leden een kerstbrood mee naar huis. 

Piet is ook 21 jaar vrijwilliger geweest in de Kluis 

en hierdoor hebben veel mensen genoten van 

zijn verhalen. Een tijd geleden heeft hij met 

Henk van de Goor en een fotograaf een rondlei-

ding gedaan waarvan een verslag is gemaakt. 

Zijn hele verhaal van Huize Padua is hiermee 

vastgelegd, het zou ook zonde zijn als dit stukje 

geschiedenis verloren gaat. 

 

Natuurlijk hebben we ook even over de Horizon 

die hij als vrijwilliger elke twee maanden ont-

vangt. Piet geniet vooral van de kunst die erin 

staat en van het feit dat cliënten hun zegje mo-

gen doen. 

Als goede raad geeft hij mee: ‘As ge denkt da ge 

meer kunt, moette da ook doen en ten dienste 

maken van anderen’. 

 

Ik heb genoten van het verhaal van Piet, hij kan 

fantastisch vertellen. Piet bedankt dat je dit ver-

haal met ons wilt delen. 

 

Bea van Leuken, eindredacteur 

(Vervolg van pagina 17- In gesprek met Piet Munsters) 

De ergste nederlaag in alles is om te willen  

vergeten, en vooral datgene waaraan je  

kapot bent gegaan. 

 

Cor Vilé  

 

Wolf in schaapskleren 
 

In weekkrant de Loop zag ik het staan:  

Te koop. Een wolf in schaapskleren, 

opgezet, omdat hij niets wilde leren.  

   

Een wolf in schaapskleren is iemand die 

zachtaardig lijkt, maar in werkelijkheid hard 

en meedogenloos is; iemand die zich onschul-

dig voordoet, maar in werkelijkheid kwaad in 

de zin heeft.   

 

Tekst Cor Vilé, 14 Januari 2023   

Kleur en ziel 
 

Kleur en ziel 

Klank en horizon 

Ritme en lichaam 

Metrisch nooit passend 

Ik speel maar wat 

Goh, wat ben ik 

 

Paula Leenders 

 

 

De kleine wereld 

waarin ik leef 

is een van de beste plaatsen  

voor mij 

omdat jij daar telkens 

in voor komt. 

 

Johan Hijzelaar 
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BOEKBESPREKING 

Boekbespreking 

‘Het Zoutpad van-

Raynor Winn’.   

Een boek uit 2021, 

aangereikt door 

een medewerkster 

van de bibliotheek 

nadat ik haar ver-

teld had dat ik een 

boek zocht dat mij 

meeneemt in het  

 

verhaal en niet meer loslaat. De titel: Over oude 

wegen naar een nieuw begin sprak mij aan, en 

voor wie van wandelen houd net als ik is de keuze 

snel gemaakt.  

 

In 2013 raken Raynor Winn en haar echtgenoot 

Moth alles kwijt nadat ze een deel van hun spaar-

geld hebben gestopt in een onderneming van een 

goede vriend van Moth. De onderneming gaat fail-

liet en ze krijgen te maken met een gigantische 

claim. Deze blijkt niet terecht. Raynor voert zelf 

het verweer, juridische hulp is letterlijk onbetaal-

baar, maar is door haar gebrek aan procedurele 

kennis te laat met het indienen van ontlastend be-

wijs. De claim wordt toegekend en ineens zijn ze 

failliet en dakloos. De tegenslag treft hen ongena-

dig hard. Ze verliezen hun boerderij in Wales waar 

ze al dertig jaar wonen. Waar hun kinderen zijn 

opgegroeid, waar in elke steen een herinnering ligt 

opgeslagen, moeten ze die nu op last van de rech-

ter verlaten. Met de boerderij verdwijnt ook hun 

inkomstenbron als bed & Breakfast. In hun laatste 

dagen schuilen ze onder de trap voor deurwaar-

ders. Daar zitten ze als twee bange vijftigers: vol-

ledig aan de grond.  

Hun studerende kinderen willen ze er niet mee 

lastig vallen. Wanneer Moth vrijwel tegelijk met 

de uitspraak krijgt te horen dat hij aan cortico ba-

sale degeneratie lijdt, een progressieve en slopen-

de hersenaandoening met een gemiddelde levens-

verwachting van zes jaar, dan lijkt alle hoop voor 

de toekomst verloren. 

Het is deze ongelooflijke rampspoed en de op-

merkelijk keuze van het echtpaar nadat ze een al 

ingepakt wandelboek zagen liggen en de ingeving 

kregen om de South West Coast Path te gaan 

wandelen. Het South West Coast Path is Enge-

lands langste bewegwijzerde wandelpad van 1014 

km dat loopt van Minehead in Somerset, langs de 

kusten van Devon en Cornwall naar Poole Harbour 

in Dorset. Het pad is ontstaan als patrouilleroute 

voor de kustwacht voor smokkelaars die in elke 

baai en inham zicht hadden op het pad dat dicht 

langs de kust loopt met de meest fantastische 

uitzichten op zee. 

 

Raynor en Moth wachten niet op de dagen die hen 

dichter bij hun ondergang brengen. Ze gaan lo-

pen, het is krankzinnig, het is dom, onverant-

woord, maar ze moeten, ze willen niet zitten, ze 

willen bewegen. De ene voet voor de andere zet-

ten, hoe moeilijk dat ook zal gaan. Met hun laat-

ste centen kopen ze een tent, slaapzakken en 

een goede kaart. En dan begint het avontuur.  

Ze hebben geen flauw idee van wat hen te wach-

ten staat, overdag wandelen ze langs de prachtig-

ste krijtrotsen en dramatische landtongen.  

En  ’s avonds zetten ze hun tent op in de Engelse 

wildernis en luisteren ze naar de golven die kapot 

slaan tegen de kliffen. Een douche is er niet, 

eten ook nauwelijks: ze leven op een budget van 

48 pond per week, Hun lijven doen pijn, en 

steeds vaker worden ze aangezien voor zwervers, 

wat ze feitelijk ook zijn. Alles wat ze in dertig 

jaar samen hebben opgebouwd is geslonken tot 

alleen dat. 

 

Maar ze lopen. En tijdens dat lopen denken ze 

niets maar voelen ze veel terwijl ze verschillende 

ontmoetingen hebben die elke keer weer iets 

moois brengt. Beiden worden ze sterker en dur-

ven ze soms weer richting een nieuwe toekomst 

te kijken. Als dan aan het eind van het pad het 

(Vervolg op pagina 20) 
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geluk weer toelacht hebben ze in ieder geval een 

onvergetelijke en misschien wel de belangrijkste 

ervaring opgedaan. Dat je met zeer weinig midde-

len, een onverzettelijk karakter en een positieve 

houding veel kunt bereiken. Een ervaring die ze 

kunnen delen zolang dat nog mag duren, want de 

ziekte waaraan Moth lijdt gaat wel gewoon door 

met zijn slopende werk. 

 

In deze autobiografische roman beschrijft Raynor 

Winn die niet eerder schreef, een nauwgezet ver-

slag van hun tocht. Haar taal is fijngevoelig, po-

ëtisch, sensitief en gevarieerd. Knap hoe zij 

steeds nieuwe woorden vindt voor het landschap, 

de bewegingen van hun gemoed, natuur, de dieren 

en hun bespiegelingen. Als lezer loop je al snel 

met Raynor en Moth mee en ga je van hen hou-

den. Je ziet ze in hun tentje liggen, kou lijdend 

op stenige grasveldjes, parkeerplaatsen of verla-

ten, stille stranden. Je volgt hun verwonderde blik 

op adembenemende vergezichten, voorbijschie-

tende strandlopertjes, de traag langs zwevende 

valk. Langzaam raak je als lezer in dezelfde ca-

dans. De ene voet voor de andere. De ene bladzij-

de na de andere.  

(Vervolg van pagina 19)  

Er wordt ook stilgestaan bij de historie van de 

plaatsen waar ze komen en bij de ontmoetingen 

met passanten en het effect van de zee en het 

weer op de wandelaars. De ondertitel: Over ou-

de wegen naar een nieuw begin geeft de lezer 

bij het begin al het vermoeden dat het om een 

louterende tocht gaat. Er gebeurt inderdaad iets 

interessants, het echtpaar begint plezier te bele-

ven, geluk zit zelfs in kleine dingen: een handje 

vers geplukte vlierbessen, de zon op hun gezicht, 

een Mars-reep onderweg. Ze vinden bovenal hou-

vast in de schoonheid van het overweldigende 

landschap, en in de liefde voor elkaar. 

 

Een foute keuze meer was er niet nodig om alles 

te verliezen hoe hard ze ook vochten. Het zout-

pad heeft veel te bieden. Niet alleen zet het aan 

tot nadenken, het is ook een prachtig geschreven 

reisverslag met veel diepgang, een hartverwar-

mend verhaal van twee mensen die onvoorwaar-

delijk van elkaar houden, ook in de allerbelab-

berdste omstandigheden langs de ruwe kusten en 

elkaar toch weer vinden in een knusse tent. 

 

Samengesteld en verzorgt door Cor Vilé.  
 
 

Die Jongen! 
 

Over die jongen uit de Jagersstraat, met kettin-

gen en gekleed in leer. Die zijn motor knallend 

ronken laat dan gaat heel de buurt te keer. 

Ze zeggen dat hij werken haat, en zelfs zijn 

broertje slaat. Dat hij rookt en vloekt en spuit.. 

en dat hij spuugt tegen de winkelruit. 

Maar als dichtbij de Jagersstraat ergens een kind 

verdrinkt, is hij degene die in het water springt! 

 

                     Joke Lentjes 

 
Een vriend 

 

Een vriend is iemand 

die een lichtje aansteekt in de nacht 

als de sterren zijn gedoofd. 

Die je omhelst 

om je dan toch weer los te laten. 

Die je neemt zoals je bent 

vandaag goed gezind 

morgen weer moedeloos. 

Hij is een troost en altijd vlakbij 

en probeert je tranen te begrijpen. 

Een vriend is als lucht in je longen 

nodig om verder te leven 

ongedwongen.  
 
                           Willeke van Uden  
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De vijfsterrentaxi 

Ik stond in de rij te wachten voor een ritje vanaf 

het vliegveld toen er een taxi stopte. Het eerste 

wat me opviel was dat de taxi glanzend was ge-

poetst. De chauffeur netjes gekleed in een wit 

overhemd, zwarte stropdas en vers geperste 

zwarte pantalon. De chauffeur sprong eruit en 

liep om de auto heen om de passagiersdeur ach-

terin voor me te openen. Hij gaf me een gelami-

neerde kaart en zei: 'Ik ben Josua, je chauffeur. 

Terwijl ik je koffers in de koffer laad, wil ik je 

vragen mijn missieverklaring te lezen. Verbaasd 

las ik de kaart. Er stond: Josua’s missie verkla-

ring: Mijn klanten zo snel, veilig en goedkoop 

mogelijk op hun bestemming krijgen in een 

vriendelijke omgeving. Ik was zeer verbaasd. 

Vooral toen ik merkte dat de binnenkant van de 

cabine overeenkwam met de buitenkant. Vlekke-

loos schoon! Terwijl hij achter het stuur gleed, 

zei Josua: Wilt u een kop koffie? Ik heb een ther-

moskan met gewone en een met decafé.  

Ik zei gekscherend: Nee, ik heb liever frisdrank. 

Josua glimlachte en zei: Geen probleem. Voorin 

heb ik een koelbox met gewone cola, light, lassi, 

water en jus d'orange. 

Bijna stotterend zei ik: Ik neem wel een lassi, 

want die heb ik nog nooit gehad. Lassi is een bij-

na milkshake achtige drank op basis van yoghurt, 

water en suiker waarvan de wortels in India lig-

gen. Josua gaf me mijn drankje en zei: Als u iets 

te lezen wilt hebben, ik heb het tijdschrift Rea-

der's Digest, Travel en vrijetijd, Sport en Spel en 

de Bijbel. Terwijl we wegreden, overhandigde 

Josua me nog een gelamineerde kaart: Dit zijn 

de stations die ik ontvang en de muziek die ze 

spelen, als u naar de radio wilt luisteren. En als-

of dat nog niet genoeg was, vertelde Josua me 

dat hij de verwarming aan had staan en vroeg of 

de temperatuur voor mij aangenaam was. Vervol-

gens adviseerde hij me over de beste route naar 

mijn bestemming voor dat tijdstip van de dag. 

Hij liet me ook weten dat hij graag een praatje 

zou maken en me over enkele van de beziens-

waardigheden zou vertellen of, als ik dat liever 

had, me met mijn eigen gedachten zou laten. 

Zeg eens, Josua, vroeg ik hem verbaasd, Bedien 

jij je klanten altijd zo? Josua glimlachte in de 

achteruitkijkspiegel. Nee, niet altijd. Sterker 

nog, het is pas de laatste twee jaar. Tijdens mijn 

eerste vijf jaar autorijden bracht ik het grootste 

deel van mijn tijd door met klagen, net als de 

rest van de taxichauffeurs. Toen hoorde ik op een 

dag iemand tegen me zeggen je hebt toch keuze-

vrijheid en keuzekracht. 

Keuzekracht is dat je een eend of een adelaar 

kunt zijn. Als je 's ochtends opstaat in de ver-

wachting een slechte dag te hebben, zul je jezelf 

zelden teleurstellen. Stop met klagen! Wees geen 

eend. Wees een adelaar. Eenden kwaken en kla-

gen. Adelaars zweven boven de menigte. Dat 

raakte me, zei Josua. Hij vervolgde en zei: Het 

gaat over mij. Ik was altijd aan het kwaken en 

klagen, dus besloot ik mijn houding te veranderen 

en een adelaar te worden. Ik keek rond naar de 

andere taxi's en hun chauffeurs. De taxi's waren 

vies, de chauffeurs waren onvriendelijk en de 

klanten waren ontevreden. Dus besloot ik wat 

veranderingen door te voeren. Ik zette er een 

paar tegelijk in. Toen mijn klanten goed reageer-

den, deed ik meer. Ik neem aan dat dat voor jou 

zijn vruchten heeft afgeworpen, zei ik. Zeker, 

antwoordde Josua. In mijn eerste jaar als adelaar 

verdubbelde ik mijn inkomen ten opzichte van 

het voorgaande jaar. Dit jaar verviervoudig ik het 

waarschijnlijk. Mijn klanten bellen mij voor af-

spraken op mijn mobieltje of laten er een bericht 

op achter. Josua maakte een andere keuze. Hij 

besloot te stoppen met kwaken als eenden en te 

vliegen als adelaars. Ik hoop dat we allemaal be-

sluiten om te zweven als een adelaar en niet te 

kwaken als een eend.       

Dit verhaal kreeg ik toegestuurd van iemand uit 

Nieuw-Zeeland die dit aan den lijve ondervond. 

Het is vertaald uit het Engels. 

 

Aangeleverd door Joke Lentjes 
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KUNST ODAC CLARAKLOOSTER 

Gemaakt door J. Middel 

Boven en onder: 
geschilderd door  

A. Vriends. 

 op verschillende 
materialen. 

Geschilderd door H. Sens 



23  

 

Links en rechts, gemaakt door H. Jacobs met keramiekverf 

Links en hierboven, creatief met klei, gemaakt           
door J. Tillemans 

Creatief met klei, gemaakt door F. van Dam 
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C R E A T I E F  

vinden het vaak leuk 

om ook iets voor hun 

kamer te knutselen.  

Of om leuke cadeau-

tjes te maken voor pa-

pa of mama of andere 

vriendjes en vriendin-

netjes. Je kan de kin-

deren leren dat grote 

cadeaus niet altijd no-

dig zijn. Zelfgemaakte 

cadeautjes worden 

vaak meer gewaardeerd dan dure gekochte ca-

deaus waarvoor ze hun spaarvarkens moeten 

plunderen.   

 

Maak een lekker winterse wandeling. Het bos en 

de natuur is zo mooi met de zonnestralen die 

door de winterse nevel schijnt. Je hoeft niet 

eens zover te gaan. Overal om je heen schittert 

deze schoonheid. Misschien wellicht op weg naar 

de supermarkt als je de ingrediënten haalt voor 

even wat lekkers tussendoor!? 

Iets aparts en iets verwarmends en wellicht iets 

wat je nog niet kent? 

 

Kurkuma latte 

 

Wat heb je nodig? Voor twee grote glazen: 

-500 ml amandelmelk, 1 cm verse kurkuma, 2 cm 

verse gember, 1 eetlepel kurkumapoeder, 1 eet-

lepel kaneelpoeder, 1 mespuntje kardemonpoe-

der, Snuf zwarte peper, agavesiroop 

Hoe maak je het? 

1. Schil de verse gember en de kurkuma en snijd 

in dunne plakjes.  

2. Vul een steelpannetje met de melk en voeg de 

verse gember en kurkuma toe. 

3. Voeg vervolgens de kurkumapoeder, kaneel-

poeder, kardemompoeder, gemalen zwarte peper 

en de zoetmaker naar smaak toe. Roer door. 

Knutselrubriek 

Winter in Nederland is de laatste jaren niet meer 

zo afzien. De dagen worden ook al langer. Ik vind 

het niet erg. Ik hou van de zon. Toch zijn de win-

ters ook gezellige tijden. Leuke bloempotjes in 

de winter voor het raam kleedt de boel warm 

aan. Je kan met simpele materialen zulke leuke 

bloempotjes maken en laat de zon in je huis stra-

len. 

Wat gaan we doen? 

Winterse bloempotten voor in de vensterbank of 

voor in huis.  

Wat heb je nodig? 

Verf, bloempotjes die je nog ergens hebt staan, 

kwasten, stukje stof, lijmpistool, knoopjes, stift, 

plakoogjes. Een oude muts of sjaal. En alles 

waarvan je denkt dat je kunt gebruiken om 

bloempotjes op te pimpen. 

En natuurlijk leuke plantjes of desnoods je kerst-

boom. Beter in een bloempot laten staan dan de 

mooie kerstboom bij het grof vuil zetten.  

Hoe ga je het doen? 

Heel simpel. Geef je oude bloempot een leuke 

kleur die je zelf wilt. Het kunnen alle kleuren 

zijn. Kleuren die passen bij je interieur. En ver-

volgens versier je de bloempot. Alles goed laten 

drogen. Vullen met aarde en een leuke plant. 

Kijk eens een wat een leuke voorbeelden.  

Laat je fantasie de 

vrije loop. 

Leuk is het om met de 

(klein)kinderen aan de 

slag te gaan. Kinderen 

door Paula Leenders 
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Gedicht 
   

 door  Johan Hijzelaar 

Dichter des GGZ’s  

 

Als jij bij mij wegloopt 

gom ik 

al jouw voetstappen uit 

om te vergeten 

dat je bij mij 

bent weggegaan.  

4. Breng het op een medium lage temperatuur net 

niet aan de kook. Roer af en toe door. Zodra je 

tekenen van borrelen ziet, haal je het van het 

vuur. 

S. Schenk met behulp van een zeefje de drankjes 

in twee glazen. 

6. De ingrediënten in het recept zijn flexibel te 

vervangen, te verminderen of vermenigvuldigen. 

Vervang de amandelmelk door een andere 

(plantaardige) melk. Kun je de verse kurkuma niet 

vinden? Voeg dan een halve theelepel extra kurku-

mapoeder toe. Gebruik je wel vaker verse gem-

ber? Dan kun je er eventueel wat extra in doen 

voor nog meer gembersmaak. Agavesiroop maakt 

dit recept vegan, maar je kunt het ook vervangen 

voor honing of een andere zoetmaker. 

7. Tip: wil je een schuimlaagje boven op je kurku-

ma latte? Kies dan voor volle melk of een barista 

editie van de plantaardige melk. Schuim 3-4 eetle-

pels per persoon op en schenk dit eerst in je glas. 

Schenk vervolgens de rest er met behulp van een 

zeefje overheen. Strooi er nog wat gember-en kur-

kumapoeder overheen als decoratie. 

8. Kurkuma is gezond voor je, maar net zoals met 

de meeste dingen kun je het beter met mate ge-

bruiken. Dit is voor iedereen anders, maar vermijd 

om het ineens in een grote hoeveelheden binnen 

te krijgen. 

 

Nog iets lekkers erbij.  

Kaiserschmarrn 

Uuh, Kaiser-wat? Een lastige naam voor stukjes 

pannenkoek met kersen. Yummy! Heerlijk met 

poedersuiker om van te genieten als er buiten een 

laagje sneeuw ligt.  

 

 

Wat heb je nodig?                                                

1 pot kersen, 1 theelepel maïzena, 4 eieren, 125 

gram bloem, 100 gram suiker, 125 milliliter melk, 

snufje zout, 3 eetlepels rozijnen, 1 Klontje boter, 

poedersuiker 

Hoe maak je het? 

1. Splits de eieren en klop het eiwit stijf met een 

mixer. Zorg dat deze schoon is en er geen eigeel 

bij het eiwit zit. 

2. Klop in een andere kom het eigeel en suiker 

twee minuutjes tot een glad mengsel.  

3. Klop de melk en doe er een snufje zout door-

heen.    

4. Mix de bloem erdoor en voeg vervolgens de ro-

zijnen en eiwitten toe. 

5. Doe de kersen in een vergiet en vang het sap op 

en verhit dit in een pannetje. Zodra het kookt 

voeg je de maïzena gemengd met een paar drup-

pels water toe en roer je dit direct met een gar-

de. Laat dit een paar minuten staan. 

6. Voeg de kersen toe aan het pannetje en houd 

het warm. 

7. Verhit boter in een koekenpan en voeg een 

soeplepel beslag toe. Laat dit twee minuutjes 

bakken. Draai het vervolgens om. Bak ook de an-

dere zijde kort aan en verdeel dan met een spatel 

of vork in stukjes. Laat het nog even doorgaren in 

de pan. Maak de rest van de pannenkoeken. 

8. Serveer de pannenkoeken met poedersuiker 

erop. 
 

Wil je je knutsel of je smikkelpartij met ons de-

len? Stuur je bijdrage met naar de reactie.  

Ik geniet met je mee en wie weet vele met jou. 

 

Groetjes, Paula 
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Rubriek: Tradities en symbolen deel 12 

BLASIUSZEGEN 

Op 3 februari is het feest van de heilige Blasius, 

de patroon tegen keelziektes, waarbij de pries-

ter met twee kruislings gehouden kaarsen de 

keel van de gelovige aanraakt en zegt: Door tus-

senkomst van de heilige Blasius, bisschop en 

martelaar, behoede de Heer U tegen alle keel-

ziektes en tegen al het andere kwaad, in de 

naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

Amen. 

 

BETEKENIS & DEFINITIE 

Zegen die door een priester uitgesproken wordt 

als voorbehoedsmiddel tegen keelpijn. Een der-

gelijk ritueel gebeurde op het feest van de heili-

ge Blasius (3 februari). 

Blasius, bisschop van Sebaste in Armenië, zou 

tijdens het bewind van de Romeinse keizer Lici-

nus in 316 de marteldood gestorven zijn. Daar 

hij volgens de legende een knaap die door een 

graat in de keel bijna gestikt was van de dood 

gered had wordt hij door het volk beschouwd als 

de beschermheilige tegen keelpijn (en andere 

ziekten). 

Artikel 1625 uit The Book of Blessings bevat een 

korte historische achtergrond van de zegening 

van kelen: 

Saint Blase was de bisschop van Sebaste in Arme-

nië in de vierde eeuw. Er is zeer weinig bekend 

over zijn leven. Volgens verschillende verha-

len... was hij een arts voordat hij bisschop 

werd. Zijn cultus verspreidde zich in de middel-

eeuwen door de hele kerk, omdat hij de reputa-

tie had op wonderbaarlijke wijze een kleine jon-

gen te hebben genezen die bijna stierf vanwege 

een visgraat in zijn keel. Vanaf de achtste eeuw 

wordt hij aangeroepen namens de zieken, vooral 

degenen die lijden aan ziekten van de keel.   

Details over de wonderbaarlijke genezing van de 

jongen variëren. Eén verhaal vertelt dat het won-

der gebeurde tijdens de reis om Blaise naar de 

gevangenis te brengen toen hij zijn hand op het 

hoofd van de jongen legde en bad. Een ander dat 

het wonder gebeurde terwijl Blaise in de gevan-

genis zat toen hij twee kaarsen oppakte die hem 

waren verstrekt en een kruis rond de keel van de 

jongen vormde. 

Het gebruik van kaarsen voor het zegenen van 

kelen komt voort uit de kaarsen die Blaise in de 

gevangenis gebruikte. Wanneer het varken van 

een oude vrouw op wonderbaarlijke wijze door 

Sint Blasius was gered van een wolf, zou ze hem 

in de gevangenis bezoeken en hem eten en kaar-

sen brengen om hem licht in zijn donkere cel te 

brengen. 

 

RITUEEL 

De zegening van de keel kan worden gegeven 

door een priester, diaken of een lekendienaar die 

de riten en gebeden volgt die zijn aangewezen 

voor een lekendienaar. Als de zegen tijdens de 

mis wordt verleend, volgt de zegening de homilie 

en de algemene voorbede of om pastorale rede-

nen, kan het zegeningsgebed de plaats innemen 

van de laatste zegening van de mis. Wanneer de 

zegen buiten de mis wordt gegeven, wordt deze 

voorafgegaan door een korte viering van het 

woord van God. Als de zegen tijdens het och-

tendgebed of avondgebed gevierd moet worden, 

wordt deze uitgesproken na de lezing en respon-

sorium (en preek) en voor het evangelielied.  

De zegen kan worden gegeven door de keel van 

elke persoon aan te raken met twee kaarsen die 

gezegend zijn op het feest van de Opdracht van 



27  

 
de Heer (2 februari) en die zijn samengevoegd in 

de vorm van een kruis.  De kaarsen kunnen met 

elkaar verbonden zijn door een rood lint, de kleur 

van het martelaarschap. Hoewel het de algemene 

gewoonte is om met de kaarsen de keel aan te 

raken, is dit niet vereist, vooral niet als de kaar-

sen branden. De kaarsen mogen boven de persoon 

worden gehouden. 

Als niet iedereen individueel gezegend kan wor-

den, strekt de celebrant, zonder kaarsen, zijn 

handen uit over de gemeente en spreekt het ze-

geningsgebed uit. 

 

De volgende zegen wordt uitgesproken: 

Moge God u op voorspraak van Sint Blasius, bis-

schop en martelaar, verlossen van elke keelziekte 

en van elke andere ziekte. In de naam van de Va-

der en de Zoon en de Heilige Geest.   

De priester of diaken maakt het kruisteken over 

de ontvanger terwijl de zegen wordt uitgespro-

ken. Indien nodig mogen leken de kelen zegenen, 

maar krijgen ze de instructie om geen kruisteken 

te maken. 

De gewone Anglicaanse (Episcopal) versie van dit 

gebed is:  

Moge u op voorspraak van de zalige Blaise, bis-

schop en martelaar verlost worden van alle keel-

aandoeningen en andere kwalen. In de naam van 

de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

Op 2 februari is in de kerk namelijk ‘Maria Licht-

mis’ gevierd; de dag dat Jezus door Maria en Jo-

zef is voorgesteld in de tempel. Vroeger werden 

op deze dag ook de kaarsen van de kerk gewijd 

en was er een kaarsenprocessie. In Valkenswaard 

wordt traditiegetrouw op deze dag de Blasiusze-

gen gegeven, ter voorkoming van keelaandoenin-

gen en andere kwalen. 

Van de heilige Blasius is bekend dat hij kort voor 

zijn marteldood een jongetje genas dat door een 

visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Deze ver-

telling zou ten grondslag hebben gelegen aan de 

Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen. 

Een bijzonder ritueel van de katholieke kerk. 

Ouderen onder u, zullen het nog wel kennen. De 

priester trok na de mis zijn kleurige kazuifel uit, 

en kwam terug in witte albe met twee lange 

kaarsen in de hand. Alle mensen in de kerk stel-

den zich op in een rij voor de priester. Hij hield 

de kaarsen gekruist in de linkerhand, legde ze zo 

op je schouders links en rechts van je keel, en 

bad een gebedje: Door de voorspraak van de hei-

lige bisschop en martelaar Blasius moge God u 

van elke keelziekte en ander kwaad bevrijden. In 

de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 

Geest. Amen. Daarbij maakte hij met zijn rech-

terhand een zegengebaar.  

 

Gaat u eens naar de Sint-Jan kathedraal in Den 

Bosch. Daar vindt u aan het plafond een prachtige 

afbeelding van de Heilige Blasius: hij is herken-

baar aan zijn bisschopsmijter en de twee gekruis-

te kaarsen in zijn hand. De koster heeft er zelfs 

een vergrotende spiegel bijgezet, zodat hij des te 

beter te zien is. 

U vraagt zich natuurlijk af, waarom het gebruik 

van de Blasiuszegen met deze persoon verbonden 

was. U moet weten dat in die tijd het christen-

dom door de Romeinse overheid verboden was. 

De staatspolitie heeft er van alles aan gedaan 

hem op te sporen. Op aanraden van zijn gelovigen 

was hij ondergedoken in de bossen. Maar zoals u 

weet hielden de Romeinen van circusspelen. Dat 

was wat anders dan tegenwoordig. In die tijd be-

tekende het bijvoorbeeld dat ter dood veroor-

deelde gevangenen voor het oog van duizenden 

brullende toeschouwers in een kooi moesten 

vechten met wilde dieren totdat ze waren ver-

scheurd. Daar hadden ze telkens nieuwe beesten 

voor nodig. Welnu, tijdens zo’n jacht op beesten 

voor het circus ontdekten ze bij toeval zijn 

schuilplaats. 

Prompt werd hij gearresteerd en meegenomen. 

De rechter probeerde hem met folteringen tot 

zoals hij het noemde betere gedachten te bren-

gen. Maar hij besefte hoe Jezus op dezelfde ma-

nier voor zijn rechters en beulen had gestaan. En 

dat gaf moed. Tenslotte werd hij ter dood veroor-

deeld. Net als bij Jezus gebeurde de terechtstel-

ling buiten de stad. Onderweg stond er te midden 

van alle schreeuwende toeschouwers een moeder 

langs de route met een klein kind. Ze drong zich 
(Vervolg op pagina 28) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sign_of_the_cross
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door de soldaten heen, klampte zich vast en 

vroeg mij om mijn zegen. Haar kind had een vis-

graat ingeslikt; die was in zijn keel blijven ste-

ken: het dreigde te stikken. U kunt zich voor-

stellen: hij had wel wat anders aan zijn hoofd. 

Pijn en woede kunnen je zo opsluiten in je eigen 

gevoelswereld dat er voor anderen even geen 

plaats meer is. Hij dacht aan Jezus. Hoe hij 

zelfs bij zijn arrestatie een van zijn aanvallers 

had genezen toen die aan zijn oor gewond was 

geraakt. En dit was een onschuldig kind. Hij leg-

de dus zijn hand op het hoofdje, heel even 

maar, want toen werd ik weggerukt door mijn 

bewakers die hem voortsleepten. 

U weet hoe het afliep. De visgraat schoot los en 

het kind was genezen. 

 

 

 

 

 

Ik weet niet of ze bij u in de kerk nog de Blasi-

uszegen geven. Maar zijn er geen dingen die u 

soms in het verkeerde keelgat schieten? Of din-

gen die u niet door de strot kunt krijgen? Dingen 

die u bij de keel grijpen en dreigen te verstik-

ken? Of misschien wel omgekeerd: dat u gulzig 

of onmatig bent in eten en drinken… Dat u te 

gemakkelijk van innemen bent.  

Ja zelfs als de Blasiuszegen niet meer wordt ge-

geven, kunt u misschien toch dat gebedje nog 

bidden: Door de voorspraak van de heilige bis-

schop en martelaar Blasius moge God mij van elke 

keelziekte en ander kwaad bevrijden. In de naam 

van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Amen. En vergeet dan niet goede mensen in uw 

omgeving op te nemen in uw gebed.  

                         

Geschreven door Joke Lentjes 

 

Elke dag is een  

uitnodiging 
 

Elke dag is een nieuwe uitnodiging om goed te 

zijn voor jezelf, om te luisteren naar de stem 

van je hart. Elke dag is een nieuwe uitnodiging 

voor herinnering, neem een fotoalbum en 

wees dankbaar voor die mooie herinneringen 

die er zijn. Elke dag is een nieuwe uitnodiging 

om eens stil te staan en je te verwonderen 

over zoveel goeds in anderen, over zoveel ver-

langen naar liefde, naar geborgenheid en ver-

bondenheid met elkaar. Elke dag is een nieu-

we uitnodiging om tijd voor jezelf te nemen, 

om goed voor jezelf te zorgen, om meer in 

aandacht te leven, en intenser om meer te 

horen dan gisteren.   

Elke dag is een nieuwe uitnodiging om elkaar 

nieuwe moed in te spreken, om de bereidheid 

te tonen mee te willen werken aan een betere 

wereld waarin je leeft, waar liefde graag aan-

wezig is. Elke dag is een nieuwe uitnodiging 

om de hoop vast te houden bij alles wat je 

doet, wie zijn kansen benut geeft hoop aan 

het leven, en zo beleef je de zin van het le-

ven.  

 

Auteur onbekend.  

Ingestuurd door Cor Vilé    
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Carnavalsmandala kleuren 

 

 

Bloemen met dartelende vlinders 

een wind die zachtjes 

ruist door de bomen 

Ik zie mijn bloementuin en weet 

de tijd van rust is nu gekomen.  

 

Willemien van Rixtel 

 

Wacht niet op de mooiste dag 

van je leven 

maar haal mooie dingen 

uit elke dag. 

 

Ariel Gore, ingezonden door Dinie Cortenbach 
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Kerstactiviteiten van Vrije Tijd & Vrijwilligerswerk 

Dit was het team wat alle voorbereidingen heeft  

getroffen om zaal Brouwershof en het café om te 

buigen in kerstsfeer. Dank aan de vrijwilligers  

die hiervoor onmisbaar zijn.  

Zowel op de kerstmarkt als tijdens de kerstbij-

eenkomst in het stiltecentrum heeft ons eigen 

huiskoor onder leiding van Anita van de Ven een 

Kerstdiner voor cliënten  

Op dinsdag 20 en donderdag 22 december vonden 

na twee jaar eindelijk weer de cliëntendiners in 

Brouwershof plaats. In een sfeervolle kerstambi-

ance in restaurant stijl, heerlijk eten, prachtige 

muziek en een grote opkomst is de missie ge-

slaagd. In de opzet, kleinschalig en met de moge-

lijkheid voor het uitnodigen van familieleden, 

was dit voor cliënten een fijn samenzijn.  

Met de nodige ondersteuning op deze avonden 

waren hierbij onder andere ook de burgemeester 

en ex-burgemeester van Boekel.   

Op donderdagavond kregen de heer Bos en z’n 

vrouw een prachtig cadeau als afscheid aangebo-

den. Dank aan alle kersthulpen die als ondersteu-

ning op deze avonden aanwezig waren. Mede 

dankzij hun zijn het twee mooie avonden ge-

weest.   

<= Pierre en 

Toos Bos 
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Kerstmarkt in beeld 
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Op donderdag 29 december werd er een kleurrij-

ke lichtshow met passende muziek voor gebouw 

de Oude Laan uitgevoerd. Onder het genot van 

een heerlijke oliebol konden bezoekers de licht-

show in het donker bewonderen.  
 

 

Lichtshow met oliebollen 
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 Vanuit Familieraad/
naastenraad en  
Cliëntenraad  

De cliëntenraad en Familieraad van GGZ Oost 

Brabant zijn altijd op zoek naar nieuwe leden 

die betrokken willen zijn. 

Vind jij het ook belangrijk dat cliënten mee mo-

gen beslissen over veranderingen binnen de orga-

nisatie? 

Heb je wat te vertellen en/of ervaringen te de-

len omtrent bepaalde onderwerpen? 

Neem dan contact op met ons. We maken graag 

kennis met je en kunnen samen bekijken op wel-

ke wijze jij je in wilt en kunt zetten. 

 

Wat krijg je ervoor terug? 

Een fijn team, bestaande uit (oud)cliënten, erva-

ringsdeskundigen en ondersteuners, die je je 

welkom laten voelen. Je doet ervaring op, op 

het gebied van gespreksvoering, je mening uiten 

en het organiseren van dingen. Dit kan je zelf-

vertrouwen een boost geven en zingeving.  

We hopen je gauw te mogen ontmoeten! 

 

Mail of bel voor meer informatie of als je belang-

stelling hebt.  

clientenraad@ggzoostbrabant.nl 

familieraad@ggzoostbrabant.nl 

 

Karin Smits   

088-8462796 

 

Miriam Derksen 

088-8462800 

 

Bea van Leuken 

088-8462795 

 
 

 

Het meest wezenlijke is de ontmoeting.  

 

Je ziet hem niet, maar hij is wel, God is 

overal. Als ik ergens de behoefte aan hem 

vindt is dat wel in de zondagse mis. Ik vind 

dat ik het wekelijkse rendez-vous met God 

niet mag missen. Het is een uur waarin ik 

mezelf niet teveel vragen stel. De ontmoe-

ting met de priester of pastor is mooi maar 

het meest wezenlijke is de ontmoeting met 

God. Ik vind dat ik op die afspraak niet mag 

ontbreken, dat is geloof.  

 

Riekske Eichhorn 
 

 

Met gedraaide neus 

 

Met gedraaide neus  

en  

 gedraaide ogen 

Maar met gespitste mond,  

de oren gesloten 

blik ik de wereld rond. 

 

Paula Leenders 

 

Verraden door het heden 

 

Verraden door het heden 

verdrink ik mijn verleden 

In een zilte zee van tranen 

verdrinken al mijn personages pas 

Onomwonden weggespoeld 

door tranen van de tijd 

Zachtjes rollend 

over de wangen 

van de eeuwigheid 

 

Jasper Keuning 
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Een deel van de dweilband is verdwaald. Breng jij ze terug bij hun vrienden? 
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Cliëntenraad: Postbus 3, 5427 ZG Boekel 

Intern postvak 01.034 e-mail: clientenraad@ggzoostbrabant.nl 0492-846366 

of bel de ondersteuners; Bea van Leuken 088-8462795 of  Miriam Derksen 088-8462800 

 

Familie/naastenraad:  

e-mail: familieraad@ggzoostbrabant.nl of bel Karin Smits 088-8462796 

 

Familievertrouwenspersoon: 

Chris de Haas e-mail: c.dehaas@lsfvp.nl of bel naar 06-53242920 

Helpdesk Familivertrouwenspersoon is dagelijks te bereiken  

van 9.00 –17.00 uur via 0900-3332222 

 

Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon:  

De Helpdesk Patiëntenvertrouwenspersoon is er voor cliënten van instellingen 

voor geestelijke  gezondheidszorg. 0900 444 8888 (10 eurocent per minuut) 

www.pvp.nl 

 

I NFO 

REET VAN 

   DE MAAND 
K 

 
Spreek nooit zo hard  

dat je vergeet te luisteren… 
 

Cor Vilé 
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